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Jaargang 7 - maart 2025

Thema Vasten-Pasen: hoop
Kruiswegstaties

Jesus Christ Superstar
‘Lezing kruiswegstaties door Ruud Bartlema’

Maandblad van de RK Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Bilthoven - Den Dolder - Bosch en Duin
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Vieringen in de OLV-kerk

Zondag 2 maart, 10.30 uur 
Achtste zondag door het jaar 
Voorgangers: Martin Meijer 
en Hyleco Nauta 
Orgel/piano: Reeuwert Tromp

Woensdag 5 maart, 19.30 uur 
Aswoensdag 
Voorgangers: pastor Annelies 
van den Boogaard 
en ds. Gert Landman 
Lector: Nanneke Quik
Orgel/piano: Jan Meurs 

Zondag 9 maart, 10.30 uur 
Eerste zondag Veertigdagentijd 
Voorganger: Frans-Willem 
van de Sande 
Lector: Hans van Ojen
M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor 
o.l.v. Hanneke Huibers 
Orgel/piano: Helma Woerdeman 

Zondag 16 maart, 10.30 uur 
Tweede zondag Veertigdagentijd
Voorganger: pastor Gerard Weersink 
Lector: Tim Bottema
Orgel/piano: Reeuwert Tromp 

Zondag 23 maart, 11.00 uur 
Derde zondag Veertigdagentijd 
Voorganger: pastoor J. Skiba 
Lector: Paul Janmaat
Orgel/piano: Jan Meurs 

Zondag 30 maart, 10.30 uur 
Vierde zondag Veertigdagentijd 
Voorganger: Frans-Willem 
van de Sande
Lector: Nicolette van Doeveren
m.m.v. het koor Cantate 
o.l.v. Alice van Eldik 
Orgel/piano: Wim Brunsveld 

De vieringen zijn ook online te bekijken 
via de rode balk op www.olvbilthoven.nl
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De eerste maand van 2025 zit er op. Voor de mensen die meedoen met 
Dry January wellicht een opluchting. Maar ik denk voor veel andere 
mensen toch ook wel een reden tot zorg. De wereld ziet er best wel 

anders uit dan eind 2024. De grootste reden is natuurlijk Trump en de rare 
fratsen die hij over de wereld uitstort. Het kan niet anders dan dat dat 
zorgen oplevert. Jazeker, we kennen het spreekwoord over de hete soep 
en het opdienen. Maar toch, het zou zo maar eens kunnen zijn dat allerlei 
verwachte en onverwachte effecten van deze verandering tot ons komen. 
En met de vier jaar van zijn ambtstermijn, hebben we nog best een lange 
weg te gaan.

Veranderingen voorzie ik ook in onze geloofsgemeenschap. Lang niet zo 
radicaal als in Amerika. Maar we moeten wel een beetje nadenken over de 
toekomst. En dan juist kijkend naar de periode langer dan een Amerikaanse 
ambtstermijn. Dus waar staan we over 7 of 5 of 9 jaar?

Het is leuk, reflecterend en ook uitdagend om daarover na te denken. Zeker 
wanneer je daarbij een positieve gedachtevorming weet vast te houden. Dus 
niet denken: hoe gaan we onze vitaliteit herstellen? Nee, de vraag is: hoe 
gaan we onze vitaliteit behouden? 

Zo’n denkproces begint natuurlijk met het bepalen op welk kruispunt we  
nu staan en welke wegen er allemaal te bewandelen zijn. Dat is een nuttige 
exercitie waar de Locatieraad nu mee bezig is. Ik kan me niet voorstellen 
dat wij de enigen zijn die hierover nadenken. Doet u dat ook? Leuk! Laat het 
ons weten. Want alle input is waardevol, wat de richting ook gaat worden.

Ik sluit af met een persoonlijke bekentenis. In mijn werk lees ik zoveel  
stukken en dossiers dat het lezen thuis er eigenlijk niet van komt. Tot  
ik onlangs werd gewezen op een geweldig boek. Het boek van Mélissa  
Da Costa: Al het blauw van de hemel. Wanneer u het nog niet 
gelezen hebt, GA DAT DOEN....

Tot genoegen.

Tonco Roest Crollius, voorzitter Locatieraad OLV

Geloofsgenoten
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Iedere woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Koffie-ochtend in de tuinkamer van de pastorie, voor iedereen.

Zondag 9 maart • om 16.00 uur in de Centrumkerk
Preek van de Leek met Eric Martherus. Zie verderop in dit blad.

Woensdag 2 april van 10.30 tot 12.30 uur in onze kerk
Lezing van Ruud Bartlema: Moderne kruiswegstaties. 
Zie verderop in dit blad.

Zondag 6 april •om 16.00 uur in onze kerk
Jesus Christ Superstar. Zie verderop in dit blad.

Zondag 22 juni
priesterjubileum pastoor Skiba in Baarn. Info volgt 

Gevraagd

Vaak al vele jaren zorgen onze bezorgers er voor dat de kerkbladen iedere 
maand bij u in de brievenbus liggen. Nu is het bezorgteam de laatste 

jaren door diverse oorzaken (leeftijd, ziekte en verhuizing) nogal verkleind.
Dit probleem doet zich met name voor aan de kant van de Soestdijkseweg 
Noord en de daar achtergelegen schildersbuurt: Frans Halslaan, van Goyen-
laan, Pieter de Hooghlaan etc. Het is een groot gebied, waar we graag twee 
of drie bezorgers voor willen vinden! Natuurlijk hoeft u niet in deze wijk te 
wonen! 
In afwachting van uw reacties, per mail 
(secretariaatolvbilthoven@gmail) of telefonisch,

Vriendelijke groet, Trees Hufener, tel. 030 228 31 69

Activiteiten

Versterking van het bezorgteam van de kerkbladen!!
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herhaalde oproep: 
Gevraagd vrijwilliger ledenadministratie

Voor de ledenadministratie gebruiken wij het programma DocBase.  
Wij zoeken met spoed iemand die het leuk zou vinden om hiermee  

te werken en ervaring heeft met Excel. Het betreft vooral:
• lijsten met adressen voor het kerkblad maken (11 keer per jaar)
• incidentele lijsten maken voor o.a. kerstkaarten maken
• KASKI-cijfers genereren (1 keer per jaar)
• mutaties invoeren
Wij zullen je inwerken!

Reacties zijn welkom via 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 

Ruud Hoyng en Nicole Buijtendijk

Thema Vasten-Pasen 2025: Leven vanuit de hoop

Het huidige Jubeljaar 2025 heeft 
als thema ‘Pelgrims van hoop.

Vanuit dat brede thema hebben 
we als werkgroep Liturgie ‘de hoop’
als deelthema gekozen voor de 
komende Vasten- en Paastijd.

Waar put u hoop en vertrouwen uit 
in deze tijd? Waarmee kunt u die 
hoop en dat vertrouwen gaande 
houden bij de ander? Dit zijn mooie 
vragen om ons in de Vastentijd op 

te bezinnen. Zodat het vuur van de 
hoop en het vertrouwen in eenieder 
van ons mag blijven, opdat het soms 
smeult, maar nooit uitdooft.
Henri Nouwen heeft over de hoop 
de volgende tekst geschreven die 
we graag als leidraad meenemen in 
de komende weken.

Wij wensen u een hoopvolle 
Vasten- en Paastijd.

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
 
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
 

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
 
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen • Uit: Openingen rond 
geloof, hoop en Liefde
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Wie kent de liedjes van de film ‘Jesus Christ Superstar’ niet? 
‘Could we start again please, Everything’s alright, Hosanna, 
I don’t know how to love him en King Herod’s Song.’ 

Op zondagmiddag 6 april, 16.00 uur, laat het projectkoor & combo 
Harry’s Inspiration & Friends de koorgedeeltes van de film/rockopera 

‘Jesus Christ Superstar’ klinken in de OLV-kerk. Afgewisseld met andere
 nummers zoals ‘You raise me up’ en ‘Song of Peace – Dona Nobis Pacem’. 
Dit alles onder de inspirerende leiding van Paul Brandsma. De in de kerk 
aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om uit volle borst mee 
te zingen. 

Aanvang 16.00 uur in de OLV-kerk, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven. 
Na afloop bent u welkom voor een hapje en een drankje. 
Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Samen zingen: ‘Jesus Christ Superstar’
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Hoop houden door liefde te geven 

Eric Martherus (1957) was docent lichamelijke opvoeding en is afge- 
lopen zomer met pensioen gegaan. Hij heeft het langst gewerkt aan 

de Julianaschool in Bilthoven. Als goede doelenrunner heeft Erik veel geld 
opgehaald voor Stichting Kika. Hij heeft samen met zijn vrienden vijf keer 
de marathon van New York gelopen. Tijdens zo’n marathon, 42 km en 195 
m, is het altijd maar de vraag of je de finish haalt. Vooraf bij 
de start hoop je erop!

Diezelfde hoop die zijn ouders hadden toen 
ze vanuit het toenmalige Nederlands Indië 
naar Nederland emigreerden. Hoop op een 
beter leven, hoop voor hen en hun kinde-
ren. Hoop en liefde zijn ook een anker in 
het leven.
 
“Dit anker moet je hebben, anders ver-
dwijnt het geloof uit de horizon. Ook in de 
sport is dat zo, ook daar moet je hoop heb-
ben en dat komt voort uit de liefde voor de 
sport, voor het goede doel of voor de kin-
deren die ziek zijn. Dat anker pak je dan, 
dan heb je het geloof dat het goedkomt”. 

Er is een collecte voor Kika en na afloop bent u welkom voor een hapje en 
een drankje. De toegang is vrij. U kunt de preek ook bekijken via YouTube: 
Centrumkerk, Bilthoven 

Zondag 9 maart 2025 
Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven
Aanvang: 16.00 uur

Preek van de leek - Eric Martherus
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Kruiswegstaties

Proefschilderingen van onze kruiswegstaties ‘opgedoken’

Een statie is een plaats waar men stilhoudt. De staties verbeelden 
de plaatsen waar Jezus stilhield tijdens zijn gang naar Golgotha.

Nu heeft de OLV-kerk te Bilthoven indrukwekkende schilderingen van 
de veertien staties die bijna een eeuw geleden (1933) gemaakt zijn door 
Lambert Simon. Dat er nog proefschilderingen bestonden, was in de 
vergetelheid geraakt. Totdat er enkele in de herfst van 2024 opdoken.

Drie proefschilderingen 
blijken destijds via Henri 
Nelissen, zeer betrokken 
bij de bouw van de OLV-
kerk, bij zijn zoon Rob 
Nelissen terecht gekomen 
te zijn. De vrouw van 
Rob, Tonny Nelissen-van 
der Kar, heeft ze op enig 
moment een warm on-
derkomen toebedacht bij 
haar broer en schoonzus 

Chris van der Kar en Ineke van de Kar-Vonk te Wouw. Totdat Ineke en haar 
schoonzus Agnes van de Kar bedachten dat een uiteindelijke bestemming 
nergens beter kon zijn dan in de OLV-kerk te Bilthoven. In januari 2025 zij 
de staties via de dochter van Agnes Aarts-van de Kar en Mariëlle Cornelis-
sen-Aarts aan de OLV geschonken.

Dat wat stil doet staan
Brengt beweging
En vindt zijn kruisweg
En vindt zijn weg

Vincent Cornelissen
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Lezing Ruud Bartlema: de kruisweg als spiegel voor eigen lijden
Een lezing over de hedendaagse betekenis van de kruisweg met 

beelden van de kruisweg van Aad de Haas en de moderne kruisweg 
van Ruud Bartlema 
 
Een oude traditie
De kerkelijke traditie om op de Goede Vrijdag een rondgang langs de veer-
tien staties van Jezus’ kruisweg te maken is al heel oud. Men staat telkens 
een ogenblik stil en overdenkt het lijden van Jezus. In het begin werden 
de verschillende plaatsen waar men stil hield, de zogenaamde staties, met 
eenvoudige, genummerde kruisen aangegeven, weer later verving men deze 
kruisen door afbeeldingen in de vorm van schilderingen of reliëfs.
Meer dan voorheen misschien leeft het besef dat in het lijden dat mensen 
in grote delen van onze wereld ondergaan, de Christusgestalte opnieuw ge-
kruisigd wordt Wij ervaren de spirituele kracht van zijn inzet en liefde vaak 
in de wijze waarop in zijn voetspoor, mensen zich het lijden en de verne-
deringen van degenen die slachtoffer zijn, aantrekken. In die keuze wordt 
Jezus’ kruisgang als het ware weer actueel voor ons. 

Nieuwe kruiswegen
Het is deze bijzondere spirituele intentie van de kruisweg, - het lijden van 
Christus te verbinden met het eigen lijden-, die in onze eeuw moderne 
kunstenaars geïnspireerd heeft tot het maken van een eigentijdse kruisweg. 
Denk bijvoorbeeld aan de staties die Aad de Haas in 1946 maakte voor de 
kerk in het Limburgse Wahlwiller, al werden deze vanwege de onconventio-
nele vormgeving, in 1949 uit de kerkruimte verwijderd en pas in 1980 weer 
teruggeplaatst.                                                            lees verder pag. 10

Lezing kruiswegstaties
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Wie de zestien(!) staties nu tot zich laat spreken, komt onder de indruk 
van de grote spirituele zeggingskracht die de verstilde beelden in zich 
meedragen. Ruud Bartlema laat in zijn lezing deze kruisweg van Aad de 
Haas zien en vertelt er over evenals over de zeven schilderijen van zijn 
eigen Moderne Kruisweg, die hij indertijd in opdracht van de KRO maakte 
bij de Mattheuspassie van Willem Vogel en andere expressionisten. 
 
Ruud Bartlema -beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek- studeerde 
theologie, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het 
Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar. Hij is 
gefascineerd door het werk van o.a. Marc Chagall en Kandinsky.

Woensdag 02-04, 10.30-12.30 uur in OLV-kerk. 
Projectie op groot scherm. Toegang gratis.

In Memoriam: Mia van Zanten

Op 26 januari jl. overleed na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd onze 
parochiaan Mia van Zanten. Zij woonde lange tijd in Rotterdam waar 

haar echtgenoot in 2002 overleed. Enkele jaren later verhuisde zij naar Den 
Dolder waar zij zich inzette voor de OLV o.a. als gewaardeerd lid van het 
koor Cantate en zeer betrokken was bij de Open Kring. Zij kreeg daardoor 
vele contacten binnen onze parochie waardoor zij zich in deze gemeenschap 
bijzonder thuis voelde. Zij heeft tot kort geleden van een goede gezondheid 
mogen genieten. Helaas kreeg zij diverse klachten die er toe geleid hebben 
dat zij moest verhuizen naar het Gastenhuis in Soesterberg waar  zij in een 
liefdevolle omgeving nog enige maanden heeft doorgebracht. 

De afscheidsviering vond op 4 februari plaats in onze kerk waarna zij op het 
kerkhof te ruste is gelegd. Wij zullen haar missen en wij hopen dat zij in 
vrede rust.
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Van 21 februari tot 15 juni 2025 is er in Museum Catha-
rijneconvent in Utrecht een tentoonstelling te zien, 

genaamd Tussen hemel en oorlog. De roerige tijd tussen de 
twee wereldoorlogen (de jaren twintig en dertig) vormde 
een belangrijke kraamkamer voor de moderne kunst. Na 
de Eerste Wereldoorlog bleef de wereld in puin achter. De 
maatschappelijke onrust had zijn weerslag op de beeldende 
kunst: kunstenaars experimenteerden met stijlen en bewe-
gingen. In hun werken speelden religie en spiritualiteit een 
grote rol en kwam de menselijke veerkracht onmiskenbaar 
tot uiting. In de tentoonstelling zijn schilderijen van o.a. 
Wassily Kandinsky en Max Beckmann te zien.

Hoop, de autobiografie van paus Franciscus is de eerste 
gepubliceerde autobiografie van een paus ooit. Hierin 

bespreekt paus Franciscus de bepalende momenten in zijn 
pausdom en schrijft hij openhartig over de belangrijkste en 
meest controversiële kwesties van onze tijd, zoals oorlogen, 
migratie, de klimaatcrisis, de positie van vrouwen en de toe-
komst van Kerk en religie in brede zin.
In deze levendige en ontroerende biografie legt paus Francis-
cus zijn hoopvolle nalatenschap vast, ook voor toekomstige 
generaties.

Deur die open staat, 

wenkt ons naar verten

waar ons geloof

op stoelt,

waar de schaduw

over en uit is.

René van de Beld 
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Notarissen Houwing van Beek
‘Altijd betrokken, altijd dichtbij!’ 

www.houwingvanbeek.nl

mt interiors, De Bilt
interieurontwerp

tuinontwerp – kleuradvies
06 451 452 69 www.mt-interiors.nl

Barbara Uitvaartverzorging
Utrecht - 030 296 66 66
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons
Bilderdijklaan 106 • Bilthoven

 030 228 21 80 • www.sparmons.nl

Manschot Grafimedia
030 695 99 97 

www.manschotgrafimedia.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent - 030 2901451 

www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Julianalaan 40 Bilthoven 

030 228 29 12

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
Persoonlijke grafmonumenten

030 2516955 • Utrecht 
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren • Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk 

033 277 31 52 • Scherpenzeel

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven 

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, 030 228 26 55 
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur 
Informatie en misintenties.
 
Financiële- en kerkhofadministratie
Bereikbaar ma, di, do en vr 9.00-12.00 uur 

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage 
NL38 ABNA 0218 7471 95 
t.n.v. Martha en Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV. 

Verzoek om ziekenbezoek en dopen 
via de kerktelefoon 06 450 328 62 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof 
Philip Vos, 06 237 85 707 

Redactie 
Nicole Buijtendijk, tel. 030 274 01 44 
Jacques Reijniers, Homme Heringa, 
Fernande Probst

Kopij 
Aanleveren per e-mail: 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
Kopijdatum volgende nr.: 4 februari. 

sticker


