
1 
 

Liturgie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

HIJ DIE ONS VOEDT 
 

Zondag 28 juli 2024 
17e zondag door het jaar 

 
 

Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 
te Bilthoven 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: pastor Frans Zwarts 
Lector: Frans-Willem van de Sande 
Pianist: Jan Willem Fijen 
  



2 
 
Openingslied: Zomaar een dak (GvL 568) 

 
Zomaar een dak boven wat hoofden  
deur die naar stilte open staat.  
Muren van huid, ramen als ogen  
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.  
  
Woorden van ver, vallende sterren  
vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.  
  
Tafel van Een, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn.  
Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim.  
Breken en delen, zijn wat niet kan  
doen wat ondenkbaar is,  
dood en verrijzenis. 
 
Welkom en Groet 
 
Bede om ontferming 
 
Bidden wij met geloof in ons hart 
tot de Vader van hemel en aarde 
dat Hij de wereld bewaart 
als het werk van zijn handen. 
 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Bidden wij met geloof in ons hart 
tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland, 
dat Hij allen die hongeren voedt 
als het brood van de hemel. 
 
Christus, ontferm U over ons. 
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Bidden wij met geloof in ons hart 
tot de heilige Geest de helper, 
dat alles zal worden herschapen 
in het leicht van Gods aanschijn. 
 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Gloria 
 
Eer aan God in den hoge, 
en vrede op aarde  
aan de mensen die Hij liefheeft. 
 
Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning,  
God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
Ontferm U over ons; 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
 
Openingsgebed 
 
Eerste Lezing: 2 Koningen 4, 42-44  
In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa. In zijn tas bracht hij voor de man 
Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat vers koren mee. Elisa zei: 
“Geef dit te eten aan de mannen”. Zijn dienaar antwoordde: “Hoe kan ik dat nu 
voorzetten aan honderd man?” Maar hij herhaalde: “Geef het aan de mannen 
te eten. Want zo spreekt de Heer: Zij zullen eten en overhouden”. Nu zette hij 
het de mannen voor. Zij aten, en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang: De eerste uit de doden (GvL 585)  
(melodie: Gij zijt in glans verschenen)  
 
De eerste uit de doden 
die sterft en eeuwig leeft, 
die met een hand-vol broden 
zijn volk verzadigd heeft, 
die is het brood dat heden 
voor ons gebroken wordt, 
die is de vrucht vertreden, 
het kostbaar bloed gestort. 
 
Tweede lezing: Efeziërs 4, 1-6 
 
Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt 
een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in 
alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. 
Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: 
één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop, 
waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God, 
en Vader van allen, die is boven allen, en met allen, en in allen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Alleluia 
 
Alleluia. 
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten, om 
te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. 
Alleluia 
 
Evangelie: Johannes 6, 1-15 
De Heer zij met u.  
En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie.  
Lof zij U, Christus 
 
In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij 
Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij tekenen zagen die Hij aan 
de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen 
neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen 
opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam, vroeg Hij aan 
Filippus: “Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?” Dit 
zeide hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. 
Fillipus antwoordde Hem:  
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“Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën 
brood nog te weinig”. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon 
Petrus, merkte op: “Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee 
vissen, maar wat betekent dat voor zo’n aantal?” Jezus echter zei: “Laat de 
mensen gaan zitten”. Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het 
aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de broden en 
na het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze uitdelen onder de mensen 
die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd 
waren, zei Hij tot zijn leerlingen: “Haalt nu de overgebleven brokken op om 
niets verloren te laten gaan”. Zij haalden ze op en vulden van de vijf 
gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten 
overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, 
zeiden ze: “Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen”. Daar Jezus 
begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren 
en tot koning uit te roepen, trok Hij zich weer in het gebergte terug, geheel 
alleen. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
schepper van hemel en aarde, 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel; 
zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader. 
Van daar zal Hij komen oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam, 
en het eeuwig leven. 
Amen. 
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Voorbeden 
 
Bereiding van de gaven en collecte 
 
Gebed over de gaven 
 
Eucharistisch Gebed 
 
De Heer zei met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze danbaarheid waardig. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Uw 
grootheid is niet te doorgronden: in uw goddelijke kracht zijt Gij de zwakke 
mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt Gij het 
geneesmiddel ten leven genomen en aan hen die verloren waren, hebt Gij 
langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus 
onze Heer. 
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde 
aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit 
koor, wij smeken U – en dat ook onze hulde wordt gehoord, als U ter eer dit 
lied wordt aangeheven: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op 
weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons 
samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 
 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij 
herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige 
God, beadem met uw Geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in 
ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 
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Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak 
tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl 
Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u 
gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf 
hem aan zijn leerlingen en sprak: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond;  
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van 
de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.  
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij 
verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de 
dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw 
heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen 
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle 
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zijn. 
 
Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde, die in Jezus was zodat 
de kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven. 
 
Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen 
en begenadigd zijn, rondom paus Franciscus en onze bisschop Willem.  
Maak uw kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat 
geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient. 
 
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus 
naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan  Gij alleen het 
geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar 
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 
 
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heliigen; dat wij met Maria, de 
Maagd en Moeder Gods, met Jozef haar bruidegom, met uw apostelen en 
martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam 
aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze 
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd 
uw rijk kome 
uw wil geschiede  
op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dageijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Verlos ons, Heer,van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij 
gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en 
beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij utizien naar de zalige 
vervulling van onze hop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede laat Ik u; mijn 
vrede geef Ik u”, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; 
vervul uw belofte: geeft vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in 
eeuwigheid. 
Amen. 
De vrede van de Heer is altijd met u. 
En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 
Breken van het brood 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm u over ons (herh.) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 
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Communielied: Neemt en eet  (GvL 631) 
 
Neemt en eet met elkaar, 
leeft van het oergebaar, 
deelt tezamen brood en wijn, 
heelt de onmacht en de pijn. 
 
Neemt en drinkt met elkaar 
wordt als een bedelaar 
levend met een open hand 
die geluk om niet ontvangt. 
 
Komt, vernieuwt het verbond 
stemt in met hart en mond 
dankt de God die leven doet 
ons tot liefde samenroept. 
 
Communie 
 
Slotgebed 
 
Zending en zegen 
 
Slotlied: Zingt voor de Heer (GvL 565) 
 
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  
die onder ons verblijven wou.  
Zingt als het gras dat dankt voor dauw:  
Alleluia, alleluia.  
  
Zingt voor het heilig hemels brood,  
dat ons versterkt in alle nood,  
dat ons doet leven na de dood;  
Alleluia, alleluia.  
  
Zingt voor de liefde die ons bindt,  
die in ons hoofd haar woning vindt,  
die in ons hart haar rijk begint;  
Alleluia, alleluia.  
  
Zingt voor het heil dat komen gaat;  
zingt voor de deur die open staat  
zingt voor de God die zingen laat;  
Alleluia, alleluia.  


