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Welkom
Lied: “Welkom”

Dit huis is een huis
(Tekst: Margryt Poortstra, muziek: Tom Léwenthal)

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,

waar zoekers en zieners , genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen

om uiting te geven waar zij van dromen

waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Gebed
Moment van inkeer

Wilt U ons horen God, nu wij samen

en in geloof naar hier gekomen zijn.

Laat ons beleven dat U in ons midden aanwezig bent
en maak ons open voor uw woord.

Wakker het vuur aan van ons geloof,
van onze hoop en onze liefde.

Maak van ons mensen,
die met hart en ziel uw vrede zoeken
en elkaar vergeven zoals U ons vergeeft.

Spreek ook vandaag uw verlossend woord.
Wees kracht en troost voor jong en oud
en ontferm U over vriend en vreemde.



Wilt U ons op weg zetten naar elkaars geluk
en mag in onze vriendschap
uw verbond van vrede zichtbaar worden.

Laat ons leven in Jezus’ Geest
en wees onze gids op de weg
naar een nieuwe toekomst.

Moge de Almachtige God

zich zo over ons ontfermen,

onze zonden vergeven

en ons geleiden naar eeuwig leven.
Amen

Inleiding op de lezingen
Eerste lezing: Ter overweging

“Ik ben de wijnstok”, zei Jezus.

Hij stond onder de bloeiende wingerd

aan de voorgevel van een huis.

De groene ranken slingerden zich

rond deur en vensters,

wierpen zich op het dak

als om het hele huis te omhelzen.

Een uitbarsting van groen

en dat alles kwam voort uit een stugge stam.

“Ik ben de wijnstok”, zei Jezus,

en Hij dacht aan de mensen

die Hem gevolgd waren.

Als zij Mij vasthouden

zullen zij vruchten dragen.

Hij zou hen het sap geven

van zijn woord en zijn liefde.

En zij zouden zich rond de mensen slingeren
met de kracht van een omhelzing.

Manu Verhulst



Lied: “Het lied van vandaag en morgen” (GvL 541a)

Wat altijd is geweest,

het waaien van de geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin

wij ademen het in,

Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,

het noodlot onderbrak

en nieuwe wegen baande,
Hij is nog niet verstomd
Hij zwaait ons toe en komt
en zegt Ik ben uw Vader.

Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij hem is geen verraad

Hij zelf heeft ons gemaakt,
zijn 00g is in ons hart.

Wij leven zijn bestaan,

zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud
zijn woord is ons behoud

in leven en in sterven.

Als alles is volbracht

zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,

de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.

Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht

aan alles wat wij deden.

Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar

een taal van hoop en vrede.



Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich
niet. Als wij leven door de Geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de Geest.
Als iemand een misstap maakt, moet u zo iemand in een geest van
zachtmoedigheid overeind helpen. Help elkaars lasten te dragen; op die manier zult
u de wet van Christus vervullen. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait
op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten. Laten we
onophoudelijk goed doen; want als we de moed niet opgeven, zullen we te zijner
tijd de oogst binnen halen. Laten we dus zo lang we tijd hebben, goed zijn voor
allen.

Acclamatie: “Keer U om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar”

Overweging

Het koor zingt: “Om strijdbaar te blijven”
(Tekst: G.Zuidberg; Muziek: Riet Vissers-Wachter)

Jij die strijdbaar bent in mensen,

jij die je laat raken door wat onze aarde wordt aangedaan,

Jij die zoekt naar mensen met een hart vol van gerechtigheid,
wil mij bewaren als ik de strijd moe word,(2 x)

houd in mij levend de woede om wat misgaat.

Laat in mij de hoop brandend blijven,

houd mij in beweging in mijn zoeken naar wegen,

en laat me nooit berusten in afbraak en vernietiging.

Dat het leven zelf mij door alles heen lief mag blijven.(2x)

Geloofsbelijdenis: “lk geloof in een kerk met open deuren”
(geschreven door Abt Ton Baeten)

Ik geloof in een kerk, die haar deuren wijd open zet
waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt.
Die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,
tussen goed en slecht.

Waar ieder heilig en zondig is.



Die geen rangen en standen kent

maar waar allen, van hoog tot laag

werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn.

Die haar eigen grenzen overschrijdt en een Tafel bereidt voor allen die zich tot
Jezus Christus bekennen. Die het Woord van God in dialoog belijdt

en waar gemeenschap hand in hand gaat met communicatie

Die niet heerst maar dient

waar recht gedaan wordt aan allen.

Die niet denkt aan eigen roem maar de kleinen eert

en hen optilt uit hun vernedering.

Die op uittocht is uit het land van slavernij

en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen

Die haar crisis te boven komt en blijft getuigen van de hoop die in haar leetft.
Amen

Bevestiging van de voorgangers

Traditionele lerse zegenbede:

Moge de weg je tegemoet komen.

Moge de wind altijd in je rug zijn.

Moge de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.

En tot we elkaar weerzien,
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

Moge de zon je dagen verwarmen,

de sterren je nachten verlichten.

Moge de bloemen bloeien langs je pad.
Moge je huis alle stormen doorstaan.

En tot we elkaar weerzien,
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.



Lied: “Dat je de weg mag gaan die je goed doet”
(tekst: Andries Govaart muziek Rien den Arend)

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,

dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,

dat je gaat in het licht

en de wind je omgeett.

Dat je de vruchten van je leven proeft

en gaat in vrede.

Tafel klaarmaken en de collecte
Tijdens de collecte zingt het koor: “ Die mij droeg op adelaarsvleugels”

Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel

mij ondervangen met uw wieken

en weer opgegooid

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Gebed rond de tafel

Gij die licht zijt, liefde, God:

U bidden wij, U danken wij.

Wij zijn de eersten niet

die samenkomen in Uw ruimte,

zoekend in de diepte,

hopend op Uw aanwezigheid,

wachtend op tekens van leven.

In Uw naam hebben mensen elkaar gevonden,
trouw ervaren, liefde gedeeld.

Wij die gaan in hun spoor, komen bij U aan.

Wees hier aanwezig, God die leeft,
die ons roept en zending geeft.



Wij zijn de eersten niet

die horend Uw stem

speuren naar wat U het liefste is.
Met Uw woord

hebben mensen elkaar getroost,
uitgedaagd, voortgeholpen,

wegen naar leven elkaar gewezen.
Van geslacht op geslacht hebben zij gedaan
wat zij ontvingen uit Uw mond.

En nog zijt Gij niet uitgesproken

en schrijft Gij in mensen Uw verhaal.

Spreek weer Uw woord, God die leeft,
die ons roept en zending geeft.

Wij zijn de eersten niet

die rondom een tafel als deze

het brood in handen nemen.

Uw eigen mens, Jezus van Nazareth
reikte ons Uw liefde aan,

gaf Uw aanwezigheid gestalte.

En broers en zussen in zijn naam
gaven ons deze tekens door

van leven gedeeld en vereeuwigd.
Wij danken U, wij bidden U:

houd ons gaande op zijn weg.

Wees hier aanwezig, God die leeft,
die ons Uw brood en zending geeft.

Koor zingt het Sanctus van Hermann Angstenberger
(geschreven in 2009 en uit Missa Cantate Domino).



Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,

die ons ons brood geeft vandaag,

keer onze gezichten en onze harten

naar allen die in de wereld

geen brood hebben,

noch gerechtigheid, noch hoop.

Vergeef ons onze schulden

en in het bijzonder ons onverzadigbaar verlangen
om niets te ontberen, terwijl anderen alles ontberen.
Help ons om in eenvoud te leven,

om schijnbehoeften te overwinnen

evenals onze overdreven uitgaven,

zodat we meer kunnen delen

en meer kunnen liefhebben.

Dat wij mensen zijn die samenwerken,

verwanten in uw Geest,

opdat uw koninkrijk kome,

op aarde zoals in de hemel,

opdat uw wil gedaan worde in de wereld. Amen.

Vredeswens
Communie
Tijdens de communie zingt het koor: “De tafel der armen”

Die om mij smeekt.
Die ik heb afgeweerd zolang ik kon.

Die mijn niet sleurde, niet duwde,

maar wenkte over uw drempel.

Die de sluier van mijn angst niet scheurde
maar optilde.

Die met enkel uw stem

mij zo vermurwde dat ik wilde.

Die om mij smeekt.
Die ik heb afgeweerd zolang ik kon.



Ooit door geruchten over u geknecht.
Nu zonder angsten eindelijk verwacht ik u.

Die om mij smeekt
die ik heb afgeweerd zolang ik kon.
Die om mij smeekt
die ik heb afgeweerd zolang ik kon.

Slotgebed
Gezongen zegen (GvL 344)

Voorganger:

De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
En zij u genadig.

De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
En geve u vrede.

Allen:

Zegen ons en behoed ons,

Doe lichten over ons uw aangezicht
En wees ons genadig.

Zegen ons en behoed ons,

Doe lichten over ons uw aangezicht
En geef ons vrede.

Mededelingen
Slotlied: “Schep toekomst” (Zangen van zoeken en zien 489)

Zolang er één knop aan een bloem nog hoop op bloeiend leven houdt, snij die niet
weg maar wacht, schep toekomst, maak ons nieuw.

Zolang een druivenrank sap, al is het maar één druppel heeft, gooi die niet weg
maar wacht, schep toekomst, maak ons nieuw.

Zolang er aan een dorre stam nog maar één groene twijg ontspruit, snoei die niet
weg maar wacht, schep toekomst, maak ons nieuw.

Zolang nog één mens in een stad op zoek is naar gerechtigheid, verwoest haar

niet maar wacht, schep toekomst, maak ons nieuw.
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Zolang nog één mens wakker blijft, niet overmand raakt door de dood, verwerp
ons niet maar wacht, schep toekomst, maak ons nieuw.

Zolang de hoop op vrede leeft, ook tegen beter weten in, blus die niet uit maar
wacht, schep toekomst, maak ons nieuw.

Na de viering is er gezellig samenzijn bij mooi weer in de tuin, anders achter
in de kerk.
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God geve je:

Sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen te dragen en om de pijn
te ondersteunen die je voelt.

Alerte oren om de roepstem van je hart te horen
en om de noden van je buren te herkennen.

Onvermoeibare voeten om je eigen levensweg te gaan
en om de mens die je verwacht, te bezoeken.
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Stralende ogen om het mooie in de Schepping te zien
en om God in de mens naast je te ontmoeten.

Open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden
te ontvangen en om je eigen overvioed te delen.

Een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren

en om wie stil langs de weg blijft zitten aan te moedigen.

Een kloppend hart om biddend te danken
in Gods geborgenheid;
een hart, ruim genoeg voor wie er even wil schuilen.
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