
Jaargang 6 – mei 2024 

  “Het wordt Pinksteren” 
 



 

  

De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl. 
Zondag 5 mei, 10.30 uur 
6e zondag van Pasen 
Voorganger: Janine Noten en Cunera Buist 
Lector: Lidy Smeets 
M.m.v. het koor Cantate o.l.v. Alice van Eldik 
Orgel/piano: Wim Brunsveld 
  
Donderdag 9 mei, 10.30 uur 
Hemelvaart; oecumenische gebedsviering 
Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard 
Lector: Philip Vos 
Orgel/piano: Jan Meurs 
  
Zondag 12 mei, 10.30 uur 
7e zondag van Pasen 
Voorganger: Martin Meijer 
Lector: Tim Bottema 
Orgel/piano: Jan Meurs 
  
 Zondag 19 mei, 10.30 uur 
Pinksteren 
Voorgangers: pastor Annelies van den Boogaard en ds. Koosje Vos 
Lector: Hans van Ojen 
M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor o.l.v. Hanneke Huibers 
 
Maandag 20 mei: Oecumenische viering in de Maria Christinakerk te Den 
Dolder, 10.00 uur 
2e Pinksterdag 
Voorgangers: pastor Annelies van den Boogaard en ds. Renske Zandstra 
 
Zondag 26 mei, 10.30 uur 
Feest van de H. Drie-eenheid 
Meditatieve viering; werkgroep Liturgie 
Orgel/piano: Ronald Roosjen 
 



 

 

 

Is het u ook opgevallen? Ons maandblad Samen Kerk van april 2024 oogde anders 
dan we gewend zijn. Dat komt niet door de inhoudelijk boeiende bijdragen. Dat 
komt niet door het formaat of lettertype, maar het komt door de kleur!  
 
Deze editie van Samen Kerk is volledig in kleur uitgevoerd. Een spontaan initiatief 
van een trouw lid van onze geloofsgemeenschap die zich op vele terreinen inzet 
voor het behoud van de OLV. Hoewel ik het graag zou doen, mag ik zijn naam hier 
niet noemen. Dat geeft aan hoe bescheiden hij is. Maar neemt u van mij aan dat 
ik achter de schermen de complimenten voor dit initiatief heb overgebracht.  
 
Wat is een kleurrijk blad? Wat is de functie van kleuren? Ik denk dat de functie van 
kleuren vaak wordt onderschat. Kleuren zijn ongelooflijk belangrijk. In het verkeer. 
In de sport. In de natuur. En ook in relaties. Kleuren zijn op heel veel vlakken en 
ook op hele verschillende manieren van wezenlijk belang voor ons leven en onze 
samenleving. Stelt u zich eens voor dat we alleen maar zwart en wit kennen. Een 
wereld die bestaat uit grijstinten. Ik denk aan de kunstwerken van Esscher. 
Indrukwekkende kunstwerken en magnifieke tekeningen, maar wel kleurloos.  
 
Niet voor niets zegt het spreekwoord: 'geef het leven kleur'. Kleuren geven over 
het algemeen vrolijkheid en optimisme. Die stroming hang ik graag aan. Op de 
spaarzame vrije uurtjes probeer ik weleens wat te schilderen. Olieverf. Ook in die 
werken is het uitgangspunt: hoe kleurrijker, hoe beter. Ik ben ook enthousiast 
liefhebber van de Groninger kunstgroep 'De Ploeg'. 

 
Ik ben dus heel blij met de kleuren in ons kerkblad. We zien in ons kerkblad de 
ontluikende lente met gele narcissen en de brandende kaars. Ik hoop dat het u 
ook een opgewekt gevoel geeft. Net als de periode die we nu in de natuur 
meemaken. De donkere grauwe winter ligt achter ons en we zien alle bomen, 
planten en bloemen weer ontwaken. Nieuwe leven geeft kleur! Ik gun u dat u die 
kleuren ook voelt terugkomen in hart en hoofd en dat dit 
tot positieve stemming leidt. 

 Wat mij betreft blijven we ons kerkblad in kleur drukken.  

Tot genoegen, 

        Tonco Roest Crollius 

         Voorzitter Locatieraad OLV 

Geloofsgenoten 



 

 
Beste lezers, lieve mensen, 
 
Wat een energie kwam er vrij tijdens ons twintigste lustrum: heerlijk 
voelbaar en tastbaar. Een geloofsgemeenschap die niet alleen samen 
gelooft, maar ook - en vooral - gelooft in ”samen”.  

 
In Samen Kerk gaan we jullie periodiek meenemen met de concrete invulling. De vraag die 
de 100+ commissie heeft gekregen van de pastoraatgroep en de locatieraad luidt dan ook: 
”hoe gaan we de positieve energie waarvan we vorig jaar zo genoten opnieuw aanspreken 
en wederom laten stromen de komende jaren?”  
De commissie is inmiddels begonnen met het beantwoorden van die vraag en heeft al een 
eerste antwoord klaar: mooie activiteiten die we samen met de gemeenschap, voor de 
gemeenschap gaan organiseren, naast al het mooie wat er al gedaan wordt!  
 
Zou ’t zo kunnen zijn dat we langzaam naar een meer diverse manier van geloofsbeleving 
toegroeien?  
 
Tot ziens! 
 
Vincent, Philip, Janine, Ruud, Tonco en Nicole 
 
Nieuwe plannen 
 
Koffieochtenden 
Iedere woensdagochtend m.i.v. 15 mei. Zie: “de tuinkamer”. 
Barbecue 
Vrijdag 7 juni bent u welkom op onze zomerbarbecue in de vernieuwde tuin en grote zaal 
van de pastorie. Het duurt van 17.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Aanmelden via 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com of telefonisch bij het kerkelijk bureau: 030-2282655. 
Kosten: €10 per persoon (te voldoen op NL12 INGB 0654 0784 67 t.n.v. T.J. Roest Crollius). 
Lezingen van Ruud Bartlema 
Woensdag 18 september en donderdag 26 september houdt theoloog/beeldend 
kunstenaar Ruud Bartlema twee lezingen in de kerk: over Klimt en over Kandinsky. De 
toegang is gratis. U mag familie, vrienden en buren meenemen. Het duurt van 10.30 uur tot 
12.30 uur. Meer uitleg volgt. 
Stamppotmaaltijd 
In november is er weer een stamppotmaaltijd in de kerk. Hier hoort u nog meer van. 

Actualiteiten 



De tuinkamer 
Vanaf woensdagochtend 15 mei is de tuinkamer van de pastorie op elke woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur open als buurtkamer. Een buurtkamer is een ruimte in de wijk, waar 
iedereen welkom is voor een kop koffie of thee met een gesprekje. Het biedt de 
mogelijkheid om met buurtgenoten in contact te komen, de krant of tijdschriften te lezen 
en verschillende activiteiten te ondernemen. Daarnaast is ook de tuin een plek voor 
ontmoeting, rust en activiteit.  
 
Heeft u ideeën en/of wilt u meehelpen dan bent u van harte welkom.  
Aanmelden kan bij de buurtkamercommissie (arjasanter@gmail.com,  
06 22672765). 
 
Annelies, Arja, Koosje en Monique 
 
Leerlingen van de Werkplaats bezoeken onze kerk 
Donderdag 11 april kregen een paar VWO3-klassen een rondleiding door onze kerk in het 
teken van het project ‘levensbeschouwing´. Andere klassen gingen naar de Oosterlichtkerk. 
Hierna gingen de leerlingen samen op school hun ervaringen uitwisselen.   
Het waren leuke, geïnteresseerde leerlingen die soms heel interessante vragen stelden.  Ze 
vroegen bijvoorbeeld naar de houding van de Kerk tegenover relaties tussen homoseksuelen. 
Ze waren ook heel nieuwsgierig naar de biechtstoel en het dilemma van het biechtgeheim. 
Een jongen vroeg zich bij het zien van de Mariakapel af op het katholicisme misschien in 
zekere zin polytheïstisch is. Daarnaast vinden ze het altijd mooi om vanuit de toren de 
gewelven te bekijken en het verhaal over de piloot die daar in de oorlog ondergedoken zat, 
blijft spannend. We hadden het orgel aangezet en de registers uitgetrokken. Twee leerlingen 
gingen daar op spelen, terwijl de anderen stonden te luisteren. Het duurde lang voordat 
iedereen de kerk weer verlaten had. Een goed teken! 
 
Kerstcollecte 
Beste parochianen,  

Recent ontving ik een donatie van uw Kerstcollecte, te weten € 2500,75. Wat geweldig 
weer. Het is een fantastisch bedrag waar wij veel mee kunnen doen. Net ben ik terug uit 
Bangladesh en heb ik weer kunnen zien wat een belangrijke bijdrage ons werk levert voor 
de kinderen met een beperking in Bangladesh. We hebben onze schoolvoorbereiding 
verbeterd en ook een project inclusief onderwijs gestart. Nu gaan onze kinderen ook naar 
het regulier onderwijs, fantastisch want dat is een kans op leven. Er zijn veel nieuwe 
aanmeldingen in de centra, de mensen weten ons te vinden. Dat is geweldig want wij 
kunnen iets betekenen voor de kinderen die in een isolement leven. Mede dankzij uw 
gaven is dit mogelijk. Heel veel dank daarvoor.  

Vriendelijke groeten,  
Ria Schmitz, fysiotherapeut  en voorzitter Stichting PhySCI. 



Schuldhulpmaatje 

Goede Vrijdag 29 maart 2024 was het 
dan zover: In het bijzijn van 
wethouder Krischan Hagedoorn en 
vertegenwoordigers van gemeente 
De Bilt en de 7 schragende 
kerkgenootschappen, is door de 
Stichting Maatjes voor De Bilt en 
gemeente De Bilt  een Goede Vrijdag 
Akkoord gesloten om gezamenlijk de 
schuldhulp-problematiek in 
gemeente De Bilt aan te pakken. Het 
gemeentehuis ging speciaal voor 
deze gelegenheid voor ons open. 

 
 
Het SchuldHulpMaatje (SHM) project (www.schuldhulpmaatje.nl) bestaat landelijk al meer 
dan 13 jaar. Het is een gekende en erkende partner in de schuldhulpverlenings-keten bij 
inmiddels meer dan 160 gemeenten in Nederland.  Aan ons project nemen 2 katholieke 
locaties (de OLV en de Michaël Laurens) en 5 protestantse gemeenten in gemeente De Bilt 
(De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk en Westbroek) deel. Eind 2023 is de Stichting Maatjes voor 
De Bilt formeel bij de notaris opgericht en bij de KvK ingeschreven. Het Bestuur van de 
Stichting bestaat uit Martin Meijer, Wim Kremer en Bart de Kruijff. De Stichting Maatjes voor 
De Bilt is aangesloten bij de landelijke SHM organisatie. De jarenlange ervaring van de 
landelijke SHM organisatie heeft ons enorm geholpen  efficiënt en effectief te werken. 
 
We gaan nu samen met gemeente De Bilt en andere organisaties in de plaatselijke 
schuldhulpverleningsketen aan de slag om mensen bij te staan en te helpen hun financiële 
problemen te overwinnen. En daar zijn er best veel van. Het gaat om hulpbegeleiding in 
natura door er te zijn voor de ander. Wij geven geen goederen en/of geld.  
De bedoeling van dit project is door vroeg signalering, al dan niet wettelijk verplicht, mensen 
met betalingsproblemen eerder en beter in zicht te krijgen dan vroeger. De Nationale 
Ombudsman heeft hierover recent het belangwekkende rapport “Hoe eerder, hoe beter” 
geschreven. Daarnaast richt onze stichting zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van 
mensen middels het verlenen van persoonlijke nazorg. Dit alles resulteert in een succesratio 
van ca 67% van de verleende hulp. Het goede nieuws is ook dat gemeente De Bilt ons niet 
alleen in woord en daad helpt maar ons ook met een mooie subsidie ondersteunt. Tevens 
hebben we een subsidie van de landelijke organisatie gekregen en subsidies van enkele 
landelijke goede doelen fondsen zijn aangevraagd.  



De operationele stand van zaken is dat er momenteel 5 Maatjes in beeld zijn. Die gaan we 
trainen om vervolgens goed beslagen ten ijs te komen bij het helpen van hulpvragers. We 
willen vanaf 1 juli 2024 operationeel zijn. 
 
Mocht iemand meer informatie willen, bel gerust naar het mobiele nummer van Martin, 
06 - 55364737. Met hartelijke groet,  
 
namens het Bestuur Stichting Maatjes voor De Bilt, 
Martin Meijer,  
Wim Kremer,   
Bart de Kruijff 
 
 

 

Kijkt u regelmatig online naar onze vieringen? 
 
Wij zijn nog steeds heel erg blij dat we tijdens de coronaperiode de mogelijkheid kregen om 
camera’s en een regietafel aan te schaffen. Ook was een aantal mensen bereid om de 
camera’s te bedienen. Elke zondag zitten zij weer klaar voor ons. En niet alleen de zondagse 
vieringen worden gestreamd. Ook concerten die wij zelf verzorgen en op verzoek ook 
uitvaarten. Familie en vrienden die ver weg wonen of in het buitenland, zijn daardoor in staat 
om online aanwezig te zijn wanneer overledenen in onze kerk worden herdacht. 
Eén nadeel is er voor sommigen misschien wel, wanneer u thuis kijkt. U kunt niet de 
communie ontvangen. Vroeger was er een vaste groep, die maandelijks de communie 
rondbracht naar mensen thuis. Die groep is er niet meer.  
Mocht u toch graag af en toe de COMMUNIE THUIS WILLEN ONTVANGEN, geef dit dan aan 
bij het kerkelijk bureau. Wij proberen dan mensen te vinden die daarvoor kunnen zorgen. En 
ook als u af en toe opgehaald wilt worden om in de kerk aanwezig te zijn, proberen we 
mensen te vinden die u af en toe op kunnen halen.  
Tenslotte: we horen ook wel van mensen, dat het hen niet lukt om online te kijken. Ook dan: 
neem contact met ons op! Misschien kunnen we het u proberen uit te leggen.  
Telefoon kerkelijk bureau: 030-274 01 44  
E-mail:  secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
 
Ik wens u een mooie lente toe. 
Janine Noten, pastoraatgroep   
 
 
 
 

      Communie thuis 



 
   Wat altijd is geweest 

is het waaien van de Geest 
 en dat gebeurt ons nu vandaag. 

Dat vuur van het begin 
wij ademen het in, 

Gods woord dat antwoord vraagt. 
 

Het wordt Pinksteren. Op de vijftigste dag 
na Pasen, op de tiende dag na Hemelvaart. 
Het is het feest in de volle lente als de 
bomen vol in het jonge groen staan en de 
gezonde weiden overvloedig gekleurd 
worden met de bloemen van het veld.  Als 
het even kan, is het weer verzadigend 
aangenaam en ontspant zich de laatste 
winterkramp in ons. Dan kan het samenzijn tot een plotseling en ongekend feest worden. 

Pinksterfeest. Wij vieren het samen. Maar je kunt het ook in je leven van alledag 
tegenkomen: 

- de kinderen die ik door mijn raam de school zie binnenhuppelen en die het niet 
kunnen laten om te rennen en te spelen; vol verwachting naar het leven wat zich 
langzaam voor hen opent; lokkend nieuw. 

- de partij die ontwaakt uit de kramp van het vreemdelingenbeleid en in zichzelf de 
wil oproept om een welkom en ruimte te bieden aan mensen die bij ons een weg 
zoeken voor hun leven; een genezende impuls. 

- de gemeenschappen die elkaar vinden, dwars door de gestoldheid van hun dogma’s 
en belijdenisformules heen, mensen in Gods wereld; verschillend - en daardoor 
elkaar bevruchtend - tot leven roepen.  

- maar het kan je ook in je eigen leven overkomen. De impuls die je als van binnenuit 
op weg zet en verwarmt. Soms als een stille warmte die je zomaar overkomt. Soms 
ook als een plotseling protest, dat je zegt: ‘Zo zit ik niet in elkaar; zo zit de wereld 
niet in elkaar. Ik wil anders. Ik wil nieuw. En ik denk te weten hoe.’  
Daar roept onze Heilige Geest. Daar worden wij gewekt en opgeroepen door Gods 
heilige Geest. 

 
 

Pinksteren 

 



 
 
Hoe weet je dat Hij nog niet verstomd is? Dat Hij naar ons zoekt en dat Hij in mens na mens 
ons tegenkomt? In mijn hart weet ik dat er iets bestaat wat mij te boven gaat en mij soms 
aangrijpt – een diep levensmysterie, een ander niveau van de werkelijkheid dan de stoffelijke, 
waarneembare wereld – maar ik kan niets over dit mysterie zeggen, behalve dat het bestaat 
uit liefde en licht.’ 
Hoe mogen wij op dit Pinksterfeest denken over de Heilige Geest? 
 
Wij kennen allen het beeld van de scheppende God. De Vader van de levenskracht die alles 
draagt en in stand houdt. “Dat vuur van het begin, wij ademen het in……” Toen Hij hemel en 
aarde maakte, de mens boetseerde uit het stof, dat Hij uit de aarde nam, blies Hij hem de 
levensadem in. 
Wij weten ook van de aanwezigheid van Christus. De Zoon die de werkelijkheid vult met leven, 
met licht en liefde. “Hij, Gods woord dat antwoord vraagt. Die in de stilte sprak, die nieuwe 
wegen baande.” Hij, die met ons was en is. Hij, die met Pasen opstond. Hij die bij Zijn 
Hemelvaart beloofde: ‘Ik zend je mijn Geest.” 

Hij roept jou en mij, ieder in eigen taal en wezen. ‘Sta op’ roept Hij. Ga op weg uit de dagelijkse 
sleur waarin je misschien geen licht ziet, of waarin je je misschien genoegzaam en tevreden 
wentelt. Geef gehoor aan het innerlijk protest dat je niet loslaat. Ga  op weg naar de toekomst 
als iemand die op weg gaat naar een nieuw en lokkend land. Maar niet een land waar je alles 
vindt, maar waar je alles moet maken naar het beeld van je eigen heilige overtuiging.  

Bid dat je weg lang mag zijn, vol van avontuur en uitdaging, gekleurd door groei en 
heilzaamheid. Bid dat je in de morgen met verlangen opstaat en in de avond tevreden 
inslaapt. Want het hoort bij de mens en hoort bij de Geest dat je leeft met een diep verlangen 
naar iets wat uit jou wil ontstaan. Hij roept jou. De Heilige Geest. De vader van jouw en mijn 
wil, de Vader van de toekomst. Hij, die roept: ‘Zie, ik maak alles nieuw!’ 
 
Annelies van den Boogaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U heeft vast al wel gemerkt dat er een verandering is geweest in de oecumenische 
vieringen: geen viering meer op Tweede Kerstdag en op Tweede Paasdag.  
 
Wel blijft de viering op Tweede Pinksterdag, steeds in een andere kerk.  
Eens in de drie jaar is de druk bezochte Pinksterviering op het grasveld voor het 
gemeentehuis. 
Er is ook een nieuw initiatief: we gaan de vieringen op Hemelvaart en Oudjaar gezamenlijk 
doen.  
Afgesproken is: 
- Het worden gebedsvieringen. 
- Ze zijn wisselend in drie aangesloten kerken: de Oosterlichtkerk in de Bilt en de 
Centrumkerk en de OLV Bilthoven. 
- De tijden passen we aan op de tijden die er in de verschillende kerken zijn. 

Voorlopig hebben we voor twee jaar de voorgangers ingeroosterd: 

 9 mei 2024    Onze Lieve Vrouw   10.30 uur, voorganger pastor Annelies van den Boogaard 
31 dec.2024   Centrumkerk         19.00 uur, voorganger ds. Harold Oechies 

29 mei 2025   Oosterlichtkerk       10.00 uur, voorganger ds. Wouter van Laar 
31 dec.2025   Centrumkerk         19.00 uur, voorganger ds. Marjolein Cevaal-Erbrink 
 
We hopen van ganser harte dat u nieuwsgierig bent en met ons mee komt vieren.  
Laten we elkaars inspiratiebron zijn! Wees welkom! 
 
Namens het brede oecumenisch overleg, 
Annelies van den Boogaard 

 
 Tweede Pinksterdag 
 
Op 20 mei a.s. (Tweede Pinksterdag) is er een oecumenische dienst in de Maria Christinakerk 
in Den Dolder.  
Voorgangers zijn ds. Renske Zandstra en pastor Annelies van den Boogaard. Het thema van 
de dienst is: "Geest zonder grenzen". 
De dienst begint om 10.00 uur. 
De opbrengst van de te houden collecte zal bestemd zijn voor ‘Stichting De Vrolijkheid’: een 
netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en 
ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan honderd workshops en kunstprojecten op  
 

Nieuws vanuit de oecumene 



asielzoekerscentra door heel Nederland. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling van jonge AZC-bewoners.   
Neemt u s.v.p. contant geld mee.  
 

 
 
De Eerste H. Communie is een groot feest. Een groot feest willen we graag goed 
voorbereiden. Daarom is er nu al nieuws voor het komende seizoen. 
De Eerste H. Communie is voor kinderen van 7-8 jaar of zij die ouder zijn. 
 
De voorbereidingsbijeenkomsten worden centraal georganiseerd en zullen vanaf september 
2024 gaan plaatsvinden, waarschijnlijk in de Nicolaaskerk in Baarn. 
Waarom niet in alle locaties? Dit komt omdat het aantal communicanten afneemt en er ook 
niet genoeg vrijwilligers zijn om de kinderen voor te bereiden. 
We starten het nieuwe seizoen op woensdagavond 18 september met een ouderavond in 
het Trefpunt bij de Nicolaaskerk. De eerste heilige Communie 2025 zal waarschijnlijk in juni 
plaatsvinden. Er is besloten dat men na de derde bijeenkomst niet meer kan gaan 
deelnemen. Men zal dan tot het volgende seizoen moeten wachten. 
 
Voor aanmelding of vragen, kunt u contact opnemen met Gabriëlle Nieuwenhuis. 
Tel. 06-159 07 918 of 035-5420208 en janengabrielle@planet.nl  
 

     
Gedicht 

 
Voltooid 
 
Onzichtbaar in het luchtledige 
rolt een varen zich langzaam maar zeker uit 
 
Sporen vermeerderen zich traag onderhuids 
Totdat het over eigen schaduw heenstapt 
 
Ontgroeid is het zijn 
open in nieuw leven 
 

                                                                   Bloeiend van Liefde 
    als Echinacea in volle zon 

 
                                                                  Opgenomen in Het Licht    
           S.V. 

Eerste heilige Communie 



 
 
 
De EO zond de afgelopen weken de dramaserie De Joodse Raad uit op NPO1. De afleveringen 
zijn terug te zien op NPO Start.  

In de vijfdelige serie De Joodse Raad wordt het 
aangrijpende verhaal verteld van vader en 
dochter Cohen. David Cohen (gespeeld door 
Pierre Bokma) was samen met Abraham Asscher 
(Jack Wouterse) voorzitter van de raad. David en 
zijn dochter Virrie Cohen (Claire Bender) 
proberen beiden op hun eigen manier zo goed 
mogelijk om te gaan met het kwaad dat hun 
gemeenschap bedreigt. Maar hierdoor dreigen 
ze elkaar juist te verliezen. 

De leden van de Joodse Raad staan zichtbaar voor pijnlijke morele keuzes. Hun dilemma’s 
zijn vaak ondraaglijk: hoe kunnen ze hun mede-Joden beschermen terwijl ze tegelijkertijd 
moeten samenwerken met de bezetter? De angst voor represailles tegen henzelf en hun 
families is constant aanwezig, 
 
 
Bij uitstek in deze Maria-maand is het boek The sorrows of Mary as 
a guiding light for today’s world zeer lezenswaardig.  
Er is veel ellende in de wereld.  
Volgens de auteurs, neuropsycholoog Margriet Sitskoorn en 
theoloog Paul van Geest vallen de zeven smarten van Maria niet 
alleen samen met ons leed van vandaag, maar geven die ons ook 
antwoorden over hoe dit op te lossen. Dit prachtig geïllustreerde 
boek laat zien dat er onverwachte lessen te trekken zijn uit het lijden 
van Maria en dat zij een lichtend voorbeeld is voor de levensreis en 
de toekomst van ons allen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

       ROUWBEGELEIDING 

               H.H. Michaël/Laurens 

    O.L.V. van Altijddurende Bijstand 

    Sint Maarten - Maartensdijk 

Jaarlijks organiseren we in mei een nabestaandenbijeenkomst 
voor diegenen die onlangs of al even langer geleden, 
geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare.  

In intieme kring delen we in deze bijeenkomst, met gebed en overweging, lief en leed.  

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. De herkenning, erkenning 
en steun die wij elkaar kunnen geven, helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden.  

Daarom nodigen wij u van harte uit op: donderdag 23 mei 2024 

Zoals u misschien weet, staan in de viering van Allerzielen op 2 november de overledenen 
in het centrum; in deze nabestaandenviering zijn de herinneringen aan hen dichtbij ons, 
maar u, als degene die achterbleef, staat nu centraal. 
 
We komen samen in de kerk van Onze Lieve Vrouw, Gregoriuslaan 6, te Bilthoven.  
We ontvangen u met koffie/thee vanaf 11.00 uur. 
Om 11.30 uur gaat Annelies van den Boogaard, pastor van de werkgroep rouwbegeleiding, 
voor in gebed en overweging. Iedereen is welkom. 
Het thema is: “De tijd is uit zijn voegen”. 
 
Wilt u ons uiterlijk 10 mei a.s. laten weten of wij op uw komst mogen rekenen?  
U kunt zich aanmelden bij:  
Annelies van den Boogaard, tel. 06- 44 20 78 78  (Kerk van Onze Lieve Vrouw) 
Zij kan u ook helpen wanneer u meer informatie nodig hebt. 
 
De werkgroep Rouwbegeleiding 
                     

 
 

 

Nabestaandenbijeenkomst 



 
 

Op 2e Paasdag vroeg in de morgen is na ernstige ziekte mijn lieve vrouw Annemieke 
Koenders thuis vredig overleden. Zij is tachtig jaar geworden. Een intens verlies voor mij 
en voor de kinderen; zij was zeer geliefd bij ieder die haar leerde kennen. Annemieke was 
in haar actieve leven verpleegkundige van beroep. Zo heb ik haar leren kennen in 
ziekenhuis Berg en Bosch: heel zorgzaam en attent, met veel persoonlijke aandacht voor 
iedere zieke. Sociale waarden stonden bij haar hoog in het vaandel. Wij hebben samen 
vele mooie en gelukkige jaren mogen beleven waarbij zij ook een grote steun was bij mijn 
pastorale werk. Wij zullen haar zeer missen. 
Zaterdag 8 april hebben velen afscheid kunnen nemen in de kerk, waarna op 10 april in 
kleine kring de afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden in de aula van crematorium 
Den en Rust. Opgenomen in hemels licht, zal zij altijd met ons verbonden blijven. 
Voor al uw tekens van meeleven en nabijheid wil ik u graag op deze wijze hartelijk danken. 
Het is iedere keer een grote steun voor mij geweest. 
"In vertrouwen verder" 
Gerard W. 
  
 
Op woensdag 27 maart overleed vredig te midden van haar gezin, mevrouw Finy Kremers 
– Bisscheroux. Over Finy kun je veel verhalen vertellen, zo zei haar zoon. Je kon enorm 
met haar lachen. De familie stond centraal: vakanties, reizen, een reünie bij elke 
mogelijkheid. Finy stond open voor de mens die zij ontmoette. Zij vond haar weg van 
Wassenaar tot in het gouvernement van Maastricht, van Berkeley in Amerika tot Israël 
en de kampen in het Gazagebied. Zij wist van leven en van goedheid, van verbondenheid 
en zorg en van vertrouwen. Op woensdag 4 april hebben we in besloten kring afscheid 
van haar genomen, waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd op begraafplaats Den 
en Rust. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Overleden 

 



Na de leerhuisviering van 14 april werden twee vredesduiven losgelaten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informatie 
 
Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven 
 
Kerkelijk Bureau 
Gregoriuslaan 8,  T: 030-2282655 
Geopend ma t/m vr 10.00-12.00 uur 
Informatie en misintenties. 
 
Financiële en kerkhofadministratie 
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144  
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur 
 
Bankrekeningnummer en kerkbijdrage 
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en 
Mariaparochie.  
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.  
 
Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof 
06 23785707 (Philip Vos) 
 

Notarissen Houwing en van Beek 
“Altijd betrokken, altijd dichtbij!” 

030  2290811  Bilthoven 
www.houwingvanbeek.nl 

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o. 
Samantha Drent 

030  2901451 

Barbara uitvaartverzorging 
Utrecht 

030 2966666 
www.barbarauitvaart.nl 

 

Spar Jan Mons, Bilthoven 
Bilderdijklaan 106 

030 2282180 
www.sparmons.nl 

Luxe Bakker Krijger 
Bilderdijklaan 59 - Julianalaan 40 

Bilthoven 
030 2282912 

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.  
-Persoonlijke grafmonumenten- 

030 2516955  Utrecht 
www.steenhouwerij-jansen.nl 

 
Van Doeveren  Buro voor 

Architectuur nieuwbouw en 
restauratie Frankrijk 

033 2773152  Scherpenzeel 

Hier is ruimte voor uw 
advertentie  

 

Verzoek om ziekenbezoek en dopen 
via de kerktelefoon 06 45032862 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
 
Redactie  
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144   

 
Kopij  
 

Aanleveren per e-mail:  
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
 
Kopijdatum volgende nummer:  13 mei. 
Looptijd: 28 mei-26 juni 2024 
 


