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De vieringen zijn ook online te bekijken via de rode balk op www.olvbilthoven.nl. 
Zondag 7 juli, 10.30 uur 
14e zondag door het jaar 
Voorganger: Frans-Willem van de Sande 
M.m.v. het koor Cantate o.l.v. Alice van Eldik 
Orgel/piano: Wim Brunsveld 
  
Zondag 14 juli, 10.30 uur 
15e zondag door het jaar 
Voorganger: Astrid Veldhuis 
Orgel/piano: Ronald Roosjen 
  
Zondag 21 juli, 10.30 uur 
16e zondag door het jaar 
Voorganger: pastor Gerard Weersink 
Orgel/piano: Hanneke Huibers 
  
Zondag 28 juli, 10.30 uur 
17e zondag door het jaar 
Voorganger: pastor Frans Zwarts 
Orgel/piano: Jan Willem Fijen 
  
Zondag 4 augustus, 10.30 uur 
18e zondag door het jaar 
Voorgangers: pastor Annelies van den Boogaard en Cunera Buist 
Orgel/piano: Ronald Roosjen 
  
Zondag 11 augustus, 10.30 uur 
19e zondag door het jaar 
Voorganger: pastor Annelies van den Boogaard 
Orgel/piano: Hanneke Huibers 
  
Zondag 18 augustus, 10.30 uur 
20e zondag door het jaar 
Voorganger: Astrid Veldhuis 
Orgel/piano: Jan Meurs 
 
Vervolg vieringen, zie bladzijde 11 



 

Op 7 juni jl. hebben we een barbecue georganiseerd in de tuin van de pastorie. En 
wanneer het weer meewerkt, er een hapje en een drankje is en er gezellige 
mensen zijn, dan heb je al voldoende ingrediënten voor een geslaagde avond. En 
een geslaagde avond was het zeker! Met de 75 deelnemers laten we zien dat er 
leven zit in onze geloofsgemeenschap, ook na de viering van het eeuwfeest vorig 
jaar.  
 
Na mijn opening hield Vincent Cornelissen een treffende overweging. Hij stond stil 
bij onze kerk, onze mensen en ook de jeugd. Er waren zeker jeugdigen op de 
barbecue, maar het waren maar enkelen. Dat is een fenomeen dat we in heel veel 
kerken zien. Het is dus niet iets vreemds of iets ergs, maar wel iets om over na te 
denken. Vincent verwoordde dat goed. Het gaat om het bieden van perspectief. 
Wanneer je de jeugd perspectief biedt dan volgt daar ongetwijfeld een reactie op. 
Dat perspectief moet worden geboden door ons als geloofsgemeenschap, maar 
ook door de gehele parochie, de bisdommen en zelfs de wereldkerk. In allerlei 
lagen moeten we werken aan het perspectief.  
 
Maar met die constatering zijn we er niet. De kunst is natuurlijk om dat perspectief 
op een pakkende wijze in te vullen. Hoe bied je de jeugd perspectief? Die vraag is 
veel moeilijker te beantwoorden. Het begint er mijns inziens mee om in ieder geval 
met elkaar in gesprek te blijven. Ideeën uit te wisselen en te praten over het geloof 
en de kerk. De een zal daar sneller dan de ander inspiratie uit halen, maar het zet 
wel alle gespreksdeelnemers aan het denken. Dat kan het begin zijn van een 
belangrijke beweging. Dat moeten we thuis doen en in de kerk en op school. Mijn 
meest concrete ervaringen doe ik in dat kader thuis op. In de gesprekken met mijn 
kinderen. En daar is nog heel wat terrein te ontginnen. En ook wanneer ik merk 
dat een beginnend ontkiemend zaadje toch weer wegspoelt met een forse 
regenbui is er maar één credo: we gaan moedig voorwaarts. 

 
Tot genoegen, 

                           Tonco Roest Crollius 

                           Voorzitter Locatieraad OLV 

Geloofsgenoten 



 

Een redactieteam: verder professionaliseren 
 
Samen Kerk is een maandelijks communicatiemiddel voor en van onze 
parochianen. We willen als redactieteam de onderlinge communicatie verder 
versterken door professionalisering van het proces.  
De taken van de redactie zijn o.a.: het 
organisatieproces van het maandblad, 
vormgeving, inkleding en opmaak, 
prioritering artikelen, afstemming inhoud met 
de auteurs en eindredactie. In de redactie 
hebben zitting: Nicole Buijtendijk, Homme 
Heringa, Jacques Reijniers en Fernande 
Probst. Het contactadres van de redactie is: 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com. 
   

 
“Zomaar een dak boven wat hoofden…” 
  
Het is een lied waarmee menige viering wordt begonnen, maar zo vanzelfsprekend 
is dit niet: het dak en het hele gebouw vragen om onderhoud. 
Afgelopen maand heeft Monumentenwacht Utrecht een grondige inspectie 
uitgevoerd van ons kerkgebouw, van de kelder tot de toren. Het rapport geeft een 
uitgebreide opsomming van de vele gebreken die ontstaan zijn in loop der tijden. 
De meeste zorg is om de staat van onze goten en het glas in lood. Deze dienen wij 
de komende jaren aan te pakken. Het is jammer dat wij geen subsidie ontvangen 
en alle kosten zelf moeten dragen. Daarom is uw kerkbijdrage van essentieel 
belang. Wij doen enorm ons best om de exploitatiekosten van onze kerk zo laag 
mogelijk te houden door heel veel zelf te doen. Denk aan kerkhof- en 
tuinonderhoud, klein technisch onderhoud, aanleg van de livestream en niet te 
vergeten het schilderwerk in de tuinkamers. U begrijpt dat dit niet voldoende is, 
dus nogmaals: denk aan de actie kerkbalans en doneer uw kerkelijke bijdrage voor 
2024. Zo houden wij ons kerkgebouw overeind en kunnen wij blijven zingen 
“zomaar een dak boven wat hoofden…” 
  
Namens Beheer, Philip Vos. 
 

 Actualiteiten 



 
 
 
“In de voetsporen van Willibrord” 
 
Zo werd enkele maanden geleden onze Ierlandreis aanbevolen die wij begin mei 
hebben gemaakt. Wij hoorden van elkaar, werden enthousiast en er ontstond een 
OLV-reisgezelschap van elf personen die zich aanmeldden.  
Met 24 personen zijn wij in de voetsporen van Willibrord getreden en hebben een 
indrukwekkende reis afgelegd. De start was in Dublin en in de directe omgeving 
hebben wij enkele hoogkruizen bewonderd en ons verdiept in de Keltische 
geschiedenis. 
Via het noorden van Ierland kwamen wij bij de geschiedenis van Sint Patrick, een 
monnik die door zijn levensstijl een inspirator voor Willibrord is geweest. 
Het bezoek aan het eiland Lough-Derg was indrukwekkend. In de kerk zongen wij 
o.a. liederen uit Taizé die door de bijzondere akoestiek klonken alsof ze door 
engelen werden gedragen. 
Het was niet alleen een pelgrimstocht; er is gewandeld, er zijn kliffen beklommen 
aan de westkust, er is gewinkeld en gegeten en niet te vergeten: de bezoeken aan 
de Ierse pubs waar stevig gedanst werd. 
Op zondag namen wij deel aan de 
eucharistieviering in de Christ Church 
Cathedral in Dublin en tot onze grote 
vreugde was de hoofdcelebrant een vrouw. 
Zou het hier ooit zo ver komen ……… ? 
Laten wij het hopen. 
Wij kunnen wel twee “Samen Kerken” 
vullen met onze verhalen, maar het 
vertellen in een ontmoeting is ook 
prachtig. 
Wij traden in de voetsporen van Willibrord die vanuit Ierland tot in Utrecht het 
Christendom heeft uitgedragen en ons heeft geïnspireerd om niet stil te staan, 
maar hoopvol de toekomst tegemoet te treden.  
 

Philip Vos        
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Vooraankondiging speciale feestelijke viering! 
 

In de viering van zondag 8 september gaat pastor Gerard Weersink voor.   
  Dit is een speciale en feestelijke viering omdat Gerard zestig jaar geleden  

tot priester gewijd is.  
U leest hierover meer in het volgende nummer van Samen Kerk. 

 

 

 

Vijf broden en twee vissen 

 
Op vrijdag 7 juni werden we welkom geheten in de tuin van de pastorie voor een 
barbecue. Meer dan 75 personen hadden zich voor deze barbecue aangemeld, 
waardoor we blij verrast waren.  
We hadden het niet beter kunnen treffen met het weer. Het leek wel zomer en de 
zon scheen nog volop toen we allemaal vanaf half zes binnendruppelden. Wat zag 
het er weer geweldig mooi uit!  Bomen en struiken waren volgroen en er was een 
heel scala aan bloeiende planten en struiken. De tuin was weer een lust voor het 
oog. En overal hingen feestelijk allerlei kleurige vlaggetjes tussen de bomen. 
Op de terrassen stonden in groepjes stoeltjes en tafeltjes en ook in de grasperken 
waren zitplaatsen gecreëerd. En daartussendoor waren her en de statafels 
verspreid.  Er was een plek waar allerlei drankjes geserveerd werden die feestelijk 
in ijsblokjes gekoeld voor ons klaarstonden. Vincent heette iedereen namens de 
100+ commissie van harte welkom. Hij was zichtbaar ontroerd omdat er ook 
kinderen meegekomen waren naar de barbecue. 
En na een tijdje werd begonnen met het klaarmaken van vlees, vis en ook 
vegetarisch. Er stonden twee heel grote barbecueroosters waarop Martin en Theo 
als ware chefs het een na het andere voor ons klaarmaakten. Bij al dat heerlijks 
werden verschillende salades en broden geserveerd. Er werd heel wat heen en 
weer gelopen en dat maakte dat er tussen allerlei mensen gesprekjes werden 
aangeknoopt. 



Er was een moment waarop ik om me heen keek en bedacht dat het bijna iets 
paradijselijks had, zoals we samen waren in die mooie omgeving met zoveel fijne 
mensen en zulk lekker eten. En ik dacht ook aan de wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging toen steeds maar weer alles werd aangevuld. Wat een 
rijkdom. Om dankbaar voor te zijn. Na al dat lekkers werden we ook nog 
getrakteerd op koffie en thee en de meest heerlijke chocolaatjes en bonbons. 
Toen het tijd was om op te gaan ruimen, hebben veel aanwezigen de handen uit 
de mouwen gestoken. Dat was heel fijn. Dank daarvoor. Maar een extra bedankje 
gaat uit naar Mary-Ann, Agaath, Martin en Theo, die de organisatie van deze avond 
op zich hadden genomen. 
 
Janine Noten namens de 100+ commissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening buurtkamer 



 

Met de aanbieding van een kopje thee op een zilveren dienblad, is woensdag 15 
mei de openingshandeling van de nieuwe buurtkamer “De Tuinkamer” verricht. 
Naast belangstellenden vanuit onze eigen kerk, waren er buurtgenoten en 
vertegenwoordigers van de gemeente en de Stichting Mens De Bilt aanwezig. 
Unaniem was men buitengewoon enthousiast over 
tuin en kamer. Een mooie start van een heerlijke 
zomer vol gastvrijheid. Op elke woensdagochtend 
van 10-12 uur is iedereen (parochianen en niet-
parochianen) welkom voor een kopje koffie, thee of 
een gezellig gesprek. 
 
Monique Nauta 
 

Open dag Buurttuin 
 
De buurttuin gaat het 2e jaar in en het is verbazingwekkend hoe alles in een jaar 
tijd gegroeid is, mede dankzij de overvloedige regenval dit voorjaar. Uiteraard zijn 
er planten die het eerste jaar niet overleefd hebben, maar dankzij de opbrengst 
van de boekentafel waren we in staat wat nieuwe planten aan te schaffen. 
Om onze buurttuin wat meer bekendheid te geven, hebben we in maart de tuin 
aangemeld voor één van de Open Tuinendagen van de vereniging Groei & Bloei. 
Op zaterdag 25 mei was het zover: onze met een low budget aangelegde buurttuin 
was open van 11.00 tot 16.00 uur voor belangstellenden. En belangstelling was er 
zeker, zelfs tijdens een langdurige regenbui. We hebben in totaal 35 bezoekers 
mogen ontvangen: leden van Groei & Bloei, belangstellenden uit de buurt, maar 
ook van verder weg, oudere mensen, enkele gezinnen met jonge kinderen, kortom 
een heel gemêleerde groep. Mensen waren onder de indruk van de schoonheid 
van de tuin, de verscheidenheid aan beplanting en het enorme verschil met een 
jaar geleden. We hadden enkele foto’s van de oorspronkelijke tuin en de eerste 
beplanting ter illustratie neergelegd. De jonge kinderen hebben met veel plezier 
het kinderpad verkend. Een jongetje van ca. vier jaar meldde mij dat hij het 
geweldig vond, maar er was wel een naaktslak op het pad…. Mijn reactie was: “Oh 
nee toch, die was niet uitgenodigd. Wat moeten we daar aan doen?” Hierop volgde 
een leuk gesprekje. Een ander jongetje vertelde mij heel blij dat hij zijn school kon 
zien vanaf het pad…Naast de vele complimenten over de tuin was het ook heel 
leuk om van omwonenden te horen dat de buurttuin een echte aanwinst is voor 
onze buurt! Bij alle bezoekers hebben we benadrukt dat de tuin 365 dagen per jaar 
open is én dat we met een wekelijkse koffieochtend in onze buurtkamer gestart 
zijn, waar iedereen welkom is. 



 
 
 
 
 
 
 
 

      2023       2024 
 
Geniet u ook zo van de tuin? 
 
De buurttuin vraagt veel zorg en aandacht. De tuin wordt op vrijwillige basis 
bijgehouden, maar om de tuin gezond en aantrekkelijk te houden, zijn we van 
donaties afhankelijk. De aanleg van de tuin is gefinancierd met uw donaties. 
Zonder die donaties was de tuin nu niet zo mooi geweest. De nieuwe aanplant van 
dit jaar kon gefinancierd worden door de opbrengst van de boekentafel, maar deze 
bron is nu bijna opgedroogd. Hoe verder? Ideeën zijn welkom evenals een 
financiële bijdrage. Draagt u de buurttuin een warm hart toe en wilt u (nogmaals) 
doneren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening NL09RABO 03083 
94 321 t.n.v. A. Santer – de Boer o.v.v. donatie buurttuin. Bij voorbaat hartelijk 
dank! 
 
Arja Santer 
 
Onderhoud van ons kerkhof 
  
Ons prachtige kerkhof wordt trouw onderhouden door een groep vrijwilligers. 
Dinsdag 25 juni om 13.30 uur is de eerstvolgende datum. Vervolgens iedere twee 
weken.  Onder leiding van Jacques Reijniers wordt een onderhoudsplan gemaakt. 
Er worden kleine werkzaamheden uitgevoerd die door iedereen goed te doen zijn. 
Kom maar eens kijken en werk een middagje mee.   
Ook van de kerkhofbezoekers wordt medewerking gevraagd m.b.t. tot het 
inleveren van het afval: deponeer plastic in de oranje bak, groenafval in de 
kruiwagen en restafval in de grote container. Het staat duidelijk aangegeven, maar 
toch blijkt het voor velen een probleem te zijn om het goed in te leveren. Als wij 
het goed inleveren besparen wij hoge kosten en is het goed voor het milieu.   
  
Philip Vos  



        

Het museum Catharijneconvent is de initiatiefnemer van het Grootste Museum 
van Nederland. Als rijksmuseum voor de kunst en het erfgoed van het christendom 
brengen zij samen met partners het religieus erfgoed van Nederland onder de 
aandacht, binnen en buiten museummuren. Met andere kerken, synagogen, 
tempels en moskeeën vertellen zij verhalen over de bijzondere geschiedenis, 
architectuur en kunstvoorwerpen die er in ons land te zien zijn. Van een Turkse 
dorpsmoskee tot een Molukse kerk, van een boeddhistische 
tempel tot een Grieks-orthodoxe kerk, van een joodse 
synagoge tot een katholieke kathedraal, het aanbod aan 
bijzondere gebedshuizen in Nederland is veel groter dan we 
denken. Het zijn allemaal religieus actieve gebouwen die een 
bezoek meer dan waard zijn. Voor openingstijden en 
rondleidingen van de deelnemende kerken zie: 
www.grootstemuseum.nl 

St. Nikolaos in Rotterdam 
 
Het boek Vrede op aarde van theoloog Stefan Paas maakt de oude 
christelijke boodschap relevant voor de samenleving van nu. Hoe 
kunnen wij in de postchristelijke tijd zelf weer enthousiast worden 
voor dit verhaal, dat vol hoop, troost, vergeving en blijdschap is? 
In dit boek probeert hij hier antwoord op te geven aan de hand van 
concrete voorbeelden en ervaringen. 

 
Tekening 
 

Op 17 juli 2008 luisterden kardinalen en bisschoppen naar een toespraak van Paus 
Benedictus XVI op de Wereldjongerendagen in Sydney. Hij waarschuwde de 
150.000 aanwezige jongeren voor de "littekens die het aardoppervlak tekenen, 
zoals erosie, ontbossing en de verspilling van hulpbronnen om een onverzadigbare 
consumptie aan te jagen”. De bij het artikel gevoegde foto, waarvan  hieronder 
een kopie is te zien, inspireerde mij tot het maken van een afbeelding met 
acrylverf, houtskool en pastelkrijt.  

  



         

Voor mij was het spannend om een keer een wat groter werk te maken. De 
afbeelding hangt nu tijdelijk in de vergaderzaal van de pastorie en draagt de naam 
“A brave new world?”. De uitdagingen in onze wereld vragen alertheid, moed en 
empathie - ook van onze kerk. Het zal wel warm en zonnig geweest zijn op die dag 
gelet op de zonnebrillen. Wat zou zich hebben afgespeeld achter die zonnebrillen? 
De tekening is een uitnodiging voor andere parochianen om op die plaats 
kunstwerken van hun hand op te hangen. 
 

Hyleco Nauta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vervolg vieringen in de OLV kerk 

 
Zondag 25 augustus, 10.30 uur 
21e zondag door het jaar 
Voorganger: Martin Meijer 
Orgel/piano: Jan Willem Fijen 

  
Zondag 1 september, 10.30 uur 
22e zondag door het jaar 
Voorganger: Janine Noten 



     

 

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven 
 

Kerkelijk Bureau 
Gregoriuslaan 8,  T: 030-2282655  
Ma t/m vr 10.00-12.00 uur 
Informatie en misintenties. 
 

Financiële en kerkhofadministratie 
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144  
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 
 

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage 
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en 
Mariaparochie.  
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV.  
 

Verzoek om ziekenbezoek en dopen 
via de kerktelefoon 06 45032862 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
 

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof 
06 23785707 (Philip Vos) 
 

Notarissen Houwing en van Beek 
“Altijd betrokken, altijd dichtbij!” 

030  2290811  Bilthoven 
www.houwingvanbeek.nl 

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o. 
Samantha Drent 

030  2901451 

Barbara uitvaartverzorging 
Utrecht 

030 2966666 
www.barbarauitvaart.nl 

 

Spar Jan Mons, Bilthoven 
Bilderdijklaan 106 

030 2282180 
www.sparmons.nl 

Luxe Bakker Krijger 
                Julianalaan 40 

Bilthoven 
030 2282912 

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.  
-Persoonlijke grafmonumenten- 

030 2516955  Utrecht 
www.steenhouwerij-jansen.nl 

 

Van Doeveren  Buro voor 
Architectuur nieuwbouw en 

restauratie Frankrijk 
033 2773152  Scherpenzeel 

Hier is ruimte voor 

uw advertentie 

 

Redactie  
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144   
Jacques Reijniers, Homme Heringa, 
Fernande Probst 
 
Kopij Aanleveren per e-mail:  
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
Kopijdatum volgende nummer:  16 aug. 
 
Ivm de AVG mogen we niet zomaar  
foto´s van herkenbare mensen plaatsen. 
In die gevallen zullen we zorgvuldig zijn  
om uw privacy te waarborgen. 


