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Vieringen in december

Zondag 1 december, 10.30 uur 
1e zondag van de Advent 
Voorgangers: Janine Noten en  
Hyleco Nauta. Lector: Nanneke Quik
m.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor 
o.l.v. Hanneke Huibers. Orgel/ 
piano: Helma Woerdeman
 
Zondag 8 december, 10.30 uur 
2e zondag van de Advent 
Voorganger: Martin Meijer 
Lector: Margriet van der Ven
Orgel/piano: Alice van Eldik 
 
Zondag 15 december, 10.30 uur 
3e zondag van de Advent
Voorganger: pastor Frans Zwarts 
Lector: Philip Vos, m.m.v. het koor 
Cantate o.l.v. Alice van Eldik 
Orgel/piano: Wim Brunsveld 
 
Zondag 22 december, 10.30 uur
4e zondag van de Advent
Voorganger: Janine Noten, lector: 
Hans van Ojen, orgel/piano: 
 
Dinsdag 24 december, 18.00 uur 
Kerstavond; gezinsviering
Voorgangers: Frans-Willem 
van de Sande en Cunera Buist 
M.m.v. een kinderprojectkoor  
o.l.v. Tessa Janssen en Linda Lokven
Orgel/piano: Jan Willem Fijen
 

Dinsdag 24 december, 22.00 uur 
Nachtmis 
Voorgangers: pastor Annelies van 
den Boogaard en Astrid Veldhuis
Lector: Edward Giesen
M.m.v. het Onze Lieve Vrouwekoor 
o.l.v. Hanneke Huibers 
Orgel/piano: Helma Woerdeman
 
Woensdag 25 december, 10.30 uur 
Eerste Kerstdag 
Voorganger: pastor Annelies van den 
Boogaard. Lector: Tim Bottema
Muziek: Fred Landman (orgel) en 
Nicolette van Doeveren (dwarsfluit)
 
Zondag 29 december, 10.30 uur
Meditatieve viering 
Werkgroep Liturgie 
Orgel/piano: Alice van Eldik 
 
Dinsdag 31 december, 19.00 uur
Oudejaarsavond 
Oecumenische viering in de 
Centrumkerk 
Voorganger: ds. Harold Oechies
 
Woensdag 1 januari, 10.30 uur 
Nieuwjaarsdag 
Voorgangers: Janine Noten en Astrid 
Veldhuis, Orgel/piano: Jan Meurs 
 

De vieringen zijn ook online te bekijken 
via de rode balk op www.olvbilthoven.nl
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In de viering van zondag 27 oktober ging pastoor Skiba in op een belangrijk 
thema, ook binnen onze geloofsgemeenschap. Het ging over zien en gezien 

worden. Dat is een uitdrukking die ik veelal associeer met de vluchtige jet-
set waar het vooral te doen is om het uiterlijk vertoon en de pracht van dat 
vertoon. Borst vooruit en ‘kijk mij eens’; u kent dat vast wel. Maar pastoor 
Skiba doelde op een hele andere vorm van zien en gezien worden. Hij ging 
in op mensen die niet zo makkelijk gezien worden. Mensen die graag mee 
willen doen, maar daar niet zelf in slagen. Die aan de zijlijn staan en zich 
buitengesloten voelen. Hebben we wel voldoende oog voor die medemens?

Voor het zien van deze persoon die zichzelf niet zo makkelijk op de voor-
grond zet, hebben we meer vaardigheden nodig dan alleen maar het zicht. 
We moeten de persoon opmerken en de hand toereiken. Een ontvankelijke 
houding aannemen om met iemand in contact te treden. In een kernbegrip 
laat zich dat samenvatten met het woord “aandacht’’. 
Aandacht hebben, aandacht geven en aandacht krijgen. 

Het is een feit dat de komende maanden, met hun korte dagen en donkere 
avonden, mensen meer op zichzelf zijn. Mensen treden minder naar buiten 
dan in de zomerse periode. In zo’n situatie is het extra van belang om dan 
oog te hebben voor de medemens en in het bijzonder mensen die minder 
goed kunnen meekomen.

Die ontvankelijke houding en de aandacht voor de medemens is in alle gele-
dingen van belang. Ook in onze geloofsgemeenschap.

En wat ik u daarbij wil meegeven, is dat het geven van aandacht geen pijn 
doet. Het deert u dus niet. Althans bijna nooit, want wanneer u uw aan-
dacht inzet op een onbereikbaar liefdespad dan doet het wel pijn want dan 
loopt u een blauwtje. 

Ik wens u toe dat het aandacht geven en aandacht krijgen 
licht brengt in de komende maanden, zonder dat u een 
blauwtje loopt. 

Tot genoegen. 
  Tonco Roest Crollius

Geloofsgenoten
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Donderdag 21-11 • 19.30 uur, in de OLV-kerk
Informatie-avond OLV na een korte Vesper.

Zondag 24-11 • 16.00 uur. In de Oosterlichtkerk.
Preek van de Leek met Martin van Veelen.

Zondag 15-12 • 15.00 uur. In de OLV-kerk
Kerstconcert Rotary m.m.v. The Voices of Bilthoven.
Kaartverkoop online.

Zaterdag 21-12 • 20.00 uur. In de OLV-kerk
Winterconcert Kon. Biltse Harmonie. Kaartverkoop online.

Zondag 22-12 • 16.00 uur. In de OLV-kerk
Kerstconcert met samenzang door het Nederlands Brandweer Orkest 
onder leiding van Lucienne de Valk, m.m.v. Harry’s Inspiration.
Vrije toegang.

Woensdag 25-12 • 14.30 uur. In de OLV-kerk
Kindje wiegen.

Vrijdag 17-01 • 20.00 uur. In de OLV-kerk 
Nieuwjaarsbijeenkomst voor parochianen

Activiteiten OLV Bilthoven

UitnodigingUitnodiging
Nieuwjaarsbijeenkomst in de kerkNieuwjaarsbijeenkomst in de kerk

vrijdag 17 januari - 20.00 uurvrijdag 17 januari - 20.00 uur
m.m.v. het swingende studentenorkest ‘Zigane’m.m.v. het swingende studentenorkest ‘Zigane’

Een gezellige avond met o.a. een terugblik, Een gezellige avond met o.a. een terugblik, 
 vooruitblik,  een drankje, een hapje en muziek vooruitblik,  een drankje, een hapje en muziek

Welkom!!! Welkom!!! 
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Preek van de Leek door Martin van Veelen
op zondag 24 november 2024 om 16.00 uur in de  
Oosterlichtkerk, Eerste Brandenburgerweg 34 Bilthoven

Martin van Veelen (1957) is afgelopen  
zomer met pensioen gegaan. Hij heeft 

46 jaren in het onderwijs gewerkt: eerst 
leerkracht, daarna directeur en de laatste 
16 jaren directeur-bestuurder van Stich-
ting Delta De Bilt, een stichting met tien 
basisscholen in onze gemeente (protes-
tants, katholiek, algemeen christelijk en 
algemeen bijzonder). Martin is actief bij de 
voetbalclub FC De Bilt en hij is voorzitter 
van het College van Kerkrentmeesters van 
de PKN De Bilt.

Martin en zijn vrouw Marijke hebben in hun 
leven heel veel moois meegemaakt, maar 
ze zijn ook diverse keren geconfronteerd 
met ernstige gebeurtenissen. Door de jaren 
heen was het niet altijd makkelijk om te 
blijven geloven in God en het naar de kerk 
gaan op de zondagen was ook niet altijd vanzelfsprekend. Wat heeft Martin 
en Marijke gesteund, geïnspireerd en de rust gegeven om met plezier op de 
zondagen naar de kerk te gaan? Martin wil dit graag met jullie delen met 
daarbij een blik op de huidige samenleving. De toegang is vrij, er is een col-
lecte in de kerk (met een QR-code) voor KiKa. 

De preek duurt van 16 tot 17 uur, na afloop bent u welkom 
voor een drankje.De Preek is live te volgen of later te  
bekijken via www.youtube.com/@oosterlichtkerkdebilt6331  
 

Wat houdt me bij de kerk?

Bekijk hier de film
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’OLV doet’ is drie jaar geleden begonnen met een oproep van een in 
Nederland wonende Afghaanse vrouw om de Afghanen te helpen die 

Nederland hierheen had gehaald. Omdat de mannen voor de Nederlanders of 
de Amerikanen hadden gewerkt, liepen ze in eigen land gevaar. Minimaal een 
ervan is door de Taliban onthoofd.

Deze Afghanen waren gehuisvest in een deel van een oude kazerne. Vanuit de 
OLV is er van alles ingezameld. Het werd duidelijk dat er ook meer specifieke 
hulp gewenst was in de vorm van een naaiatelier. Na corona konden we een 
naaiatelier runnen en werd het al snel een begrip. De vrouwen vonden elkaar, 
leerden naaien en ook andere problemen kwamen ter sprake. De vrouwen 
raakten uit hun depressie en kregen veelal ook zelf een naaimachine. Het 
respect van de mannen groeide, evenals de zelfstandigheid van de vrouwen. 
Die is blijvend in hun brein geworteld!

Bij het naderende vertrek uit Huis ter Heide is het naaiatelier verplaatst naar 
Kamp Zeist, waar ook mannen gingen meedoen.
Daar is nog meer de nadruk komen te liggen op het halen van het diploma.  
De eersten zijn inmiddels aan het werk. Met hulp van de Emmaus en Juliana-
laan Oost hebben we al een hele tijd twee zeer moderne machines, dus ze 
worden goed voorbereid op het werken in Nederland. Met het diploma kunnen 
de vluchtelingen veel: van kleding maken tot tassen en gordijnen!
Maar er gebeurt meer dan alleen naaien! We krijgen het vertrouwen van de 
mensen en kunnen gericht met hen op pad om hen te helpen! Zo heeft Caritas 
geholpen bij onverzekerde tandproblemen en proberen we een jonge vrouw 
op een school te krijgen. Diploma’s werden door Nuffic gevalideerd en ouders 
kregen uitleg over het schoolsysteem. Een tandarts kan hopelijk aan de slag 
om tandarts- assistent te worden. Zo vormen we een brug tussen de mensen, 
COA en de maatschappij!
Kinderen komen binnenvliegen tijdens de vakanties en we zien soms de eerste 
tekenen van traumaverwerking als een kindje zijn fantasie gebruikt en een 
helikopter bouwt van lego.
Hulp in de vorm van werkende naaimachines en hulp bij de naailessen kunnen 
we goed gebruiken. Ook iemand die wil helpen om een taal-vlaggenlijn te 
maken kunnen we goed gebruiken!

Liesbeth Rentinck en Tine van Engelen

‘OLV doet’ is al drie jaar actief!
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Op 2 november was het Allerzielen, een dag binnen onze rooms-katholieke 
traditie, waar we onze overledenen herdenken en gedenken. Deze dag is 

nauw verbonden met de voorafgaande dag van Allerheiligen.

Ons bijzondere kerkhof wordt ter voorbereiding op Allerzielen ieder jaar ex-
tra in haar geheel schoon gemaakt, zeker in de tijd van hevige bladval. Vele 
families van overledenen verzorgen in die tijd ook het graf van hun dierba-
ren. Dit jaar werd de ‘grote schoonmaak’ op donderdag 31 oktober gedaan 
door een energiek en betrokken team van zestien vrijwilligers. Een groot 
woord van dank en waardering is aan deze vrijwilligers op zijn plaats. Hun 
bijdrage is van veelzeggende betekenis, zeker voor Allerzielen. Philip Vos, 
appte ’s-avonds als een zeer tevreden verantwoordelijk beheerder van ons 
kerkhof. Traditiegetrouw zorgde Nicole Buijtendijk voor de krentenbollen en 
koffie. Nogmaals grote dank aan iedereen.

Jacques Reijniers

Kerkhof schoon voor Allerzielen
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Kerst

Kerst op de Kranenburg
Afgelopen zomer heeft u in Samen Kerk kunnen lezen 
dat zich in Vorden een ‘Heiligenbeeldenmuseum’ be-
vindt, dat wordt geleid door een grote groep enthou-
siaste vrijwilligers. Een prachtige kerk van de hand 
van Pierre Cuypers. In dit museum wordt er elk jaar 
een grote kerststallententoonstelling gehouden. Dit 
jaar ben ik uitgenodigd om die expositie te verzorgen 

en daar ben ik reuze trots op. Zo komen al mijn kerstgroepen uit de dozen, 
om ze in de Antonius van Paduakerk in Vorden uit te stallen! In de perio-
de van vrijdag 6 december 2024 t/m zondag 12 januari 2025 kan men dus 
volop genieten van de vele kerstgroepen uit mijn collectie. Als u in de buurt 
komt, is het zeker een kijkje waard! Het adres is: Ruurloseweg 10, 7251 LD 
Kranenburg (Vorden) tel. 0575 556 488 / www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Tim Bottema-van den Haak
Kerstsamenzang OLV

Kerstsamenzang op zondag 22 december 2024 
van16.00 tot 17.30 uur in onze OLV-kerk door het 
Nederlands Brandweer Orkest onder leiding  
van Lucienne de Valk en ons Harry’s Inspiration koor 
en combo o.l.v. Paul Brandsma. Inmiddels is dit de 5e 
keer, een jubileum! Zij brengen weer sfeervolle kerst-
muziek ten gehore en met elkaar zingen we vertrouw-
de kerstliederen. De zangers en musici hopen er met 
u samen een feestelijke middag van te maken. Na 
afloop bieden zij u een glaasje glühwein of chocomelk 
aan. De toegang is gratis; een vrije gift wordt op prijs 
gesteld. U bent van harte welkom! 

Kindje Wiegen in onze kerk - 25 december 14.30 uur
Tijdens dit kerstfeest voor het hele gezin wordt het kerstverhaal verteld 
en mogen kinderen die dat willen ook zelf meespelen. Tussendoor zullen 
kerstliedjes worden gezongen. Als het kerstspel afgelopen is, steken we de 
kaarsjes aan en zingen we nog wat liedjes. Kinderen hoeven niet stil te zit-
ten tijdens dit kerstfeest. Kinderen en volwassenen van alle leeftijden zijn 
van harte welkom! Het geheel duurt hoogstens 45 minuten. 

Piet Hein



9 |

 

Kerstcollecte

Soms komen er mensen op je pad die antwoord geven op een sluimeren-
de vraag. Dat overkwam mij op een woensdagmorgen in de buurtkamer. 

Twee jonge vrouwen stonden op de stoep en kwamen ons vertellen over 
BENG!, de lokale energiecoöperatie van vrijwilligers van gemeente De Bilt, 
die al tien jaar bestaat en die gratis advies geeft over het besparen van 
energie in je woning.
Al babbelend kwam het één en ander op tafel en ging het gesprek over  
armoede in onze eigen gemeente. Er zijn zo’n 50 gezinnen die deze winter 
in de kou komen te zitten. En na overleg met degene die zich bezighoudt 
met de kerstcollecte, besloten we om ons hard te maken om pakketten  
samen te stellen “om deze mensen niet in de kou te laten zitten.” De 
adressen zijn anoniem en de ontvanger weet dat het van de kerk komt.
 
Het plan is om deze pak-
ketten tussen Kerstmis en 
Oudjaar bij hen af te leveren. 
Hoe zou zo’n pakket er uit 
kan zien: wij denken aan een 
warmtekussen en daarnaast 
iets lekkers voor Oudjaar.  
En als zo’n balletje gaat 
rollen, dan gaan mijn gedach-
ten verder. Onlangs moest ik 
een appartement leeghalen 
van een gestorven oude man. 
Daar vond ik een aantal boe-
kenbonnen die niet gebruikt waren. Misschien liggen er in uw la ook bonnen 
die u niet gebruikt of die u graag wilt weggeven. Dan kunnen die ook mee 
in de pakketten. En het wordt de tijd van kerstpakketten. Misschien worden 
er meerdere bij u afgeleverd en wilt u ons daar ook iets van geven.
 
De laatste zondag van de Advent kunt u alles inbrengen, want dan staan we 
achter in de kerk om het te ontvangen. Laat uw warme hart spreken bij de 
collecte. Dan staan zij niet in de kou! NL38 ABNA 0218747195 t.n.v. Martha 
en Mariaparochie o.v.v. ‘kerstcollecte’.

Annelies van den Boogaard
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Ook onze OLV-kerkgemeenschap is een organisatie voor en van mensen en 
vraagt zodoende ook om besturen en organiseren. In de komende Samen 

Kerk-uitgaven lichten we verschillende bestuurlijke organisaties binnen 
onze kerk nader toe. Hiermee zijn we in de vorige edities gestart met de 
pastoraatsgroep en de werkgroep liturgie. Op deze manier hopen we de 
betrokkenheid van onze gelovigen verder te versterken. 

Als derde lichten we hier de meerwaarde van de locatieraad toe op basis 
van o.a. een interview met haar voorzitter, Tonco Roest Crollius. De overige 
leden van de raad zijn: Ruud Hoyng (budgethouder), Philip Vos (kerkhof, 
beheer, verhuur en evenementen), Homme Heringa (extern lid beheer) en 
Carolien Minderhoud (lid). Nicole Buijtendijk is extern lid communicatie en 
een niet te vergeten steun en toeverlaat voor vele zaken. 

Formeel is het bestuur van de HH. Martha en Mariaparochie verantwoorde-
lijk, maar moreel is de locatieraad verantwoordelijk voor het fysiek reilen 
en zeilen van onze kerk. De pastoraatgroep is dit met name voor pastoraat 
en gemeenschapsopbouw. De parochie is eigenaar van het kerkgebouw. 
De taak van de locatieraad omvat het onderhoud en beheer van de gebou-
wen, het budget, het kerkhof en de communicatie (zoals het maandblad 
Samen Kerk). De locatieraad houdt zich dus niet bezig met de thema’s  
en de inhoud van de vieringen maar richt zich primair op het besturen van 
onze geloofsgemeenschap en het reilen en zeilen van onze kerk.In formele 
zin legt de locatieraad daarbij verantwoording af aan het bestuur van de 
HH. Martha en Mariaparochie. Maar in moreel opzicht voelt de locatieraad 
zich nog sterker verantwoordelijk voor een goed functioneren van onze 
geloofsgemeenschap.

De locatieraad heeft korte lijnen en overleg met andere organisaties binnen 
onze geloofsgemeenschap en dat overleg is constructief. 

Voor de investeringen en het onderhoud ligt er steeds een meerjarenplan 
dat door de parochie goedgekeurd dient te worden. Binnen dit plan ligt 
zodoende de uitvoering bij, binnen en voor onze eigen OLV-kerk met als 
verantwoordelijk orgaan de locatieraad. Interessant is nog te vermelden 
dat ons kerkgebouw de status van monument heeft, hetgeen specifieke 
eisen stelt aan het onderhoud.

Bestuurlijk OLV: inzicht in de locatieraad
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Een nieuwe vormgever

De OLV-kerk kent ook een aantal uitdagende thema’s zoals de beschikbaar-
heid van voldoende financiële middelen (gevormd oor o.a. Kerkbalans, 
giften, legaten en collectes). Maar ook doeltreffend en toekomstbestendig 
onderhoud en investeringen. Dit alles dient ook bezien te worden in het 
licht van de vraag ‘wie we als OLV willen zijn’. Tevens de beschikbaarheid 
van actieve vrijwilligers en andere betrokkenen. 

Een actueel thema waar de locatieraad zich mee bezighoudt, is de vraag 
naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap en de weg die we willen 
bewandelen. Dat is een heel lastig thema. We hebben te maken met een af-
nemend aantal mensen dat onze kerk bezoekt, een afnemend aantal vrijwil-
ligers en ook afnemende financiële middelen. Daarin zijn we niet uniek; het 
geldt voor alle geloofsgemeenschappen en wellicht zelfs voor alle kerkelijke 
organisaties in onze maatschappij. Maar het vraagt wel om flexibiliteit en 
vernieuwing en die gedachte probeert de locatieraad vorm te geven. Uiter-
aard met een actieve betrokkenheid van u.

De kracht van de locatieraad wordt gevormd door de vele enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap. De saamhorigheid is 
heel groot en hier kunnen we trots op zijn. Er bestaat een actieve samen-
werking met de andere organisaties binnen onze kerk, zoals bijvoorbeeld de 
pastoraatsgroep, waarbij als rode draad ook de vraag waar we heen willen, 
centraal staat.

Iedereen binnen onze geloofsgemeenschap kan een positieve bijdrage 
leveren aan onze geloofsgemeenschap: een interessante en betekenisvolle 
uitdaging. Een contact is snel gelegd via het secretariaat, email secretari-
aatolvbilthoven@gmail.com. Van harte uitgenodigd.

Jacques Reijniers

Ons blad is jarenlang gedrukt bij de Centrumkerk. Onze dank daar- 
voor! Nu zijn we in zee gegaan met de vormgever Fred Manschot,  

van Manschot Grafimedia (Zeist). Hij heeft het huidige blad verzorgd. 
Wij hebben alle vertrouwen in de samenwerking!

De redactie van Samen Kerk
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Kloosterweekeinde 2024 

Van vrijdagmiddag 27 tot zondagmiddag 29 september waren we met 24 
mensen te gast bij de Zusters van Denekamp tijdens het jaarlijkse kloos-

terweekeinde. We hadden als thema gekozen voor ‘Zoektocht naar mijn 
ziel’, en begonnen die zoektocht ’s middags door eerst maar eens vast te 
stellen dat we niet de eersten zijn die op zoek gaan, grote filosofen en Bij-
belse gestalten zijn ons al voorgegaan. In de moderne tijd leek de ziel min 
of meer afgeschreven te zijn, door de nadruk op meten, wegen en tellen. 
Of door brein-wetenschappers die zoiets stellen als: ‘wij zijn ons brein’. 
Maar inmiddels is de ziel ‘op kousenvoeten terug geslopen’ in het gesprek, 
zoals ds. Stefan de Jong eens schreef. 
De ziel is kennelijk onkenbaar en tegelijkertijd onmisbaar. Grote vragen 
dienen zich dan aan, over wat maakt een mens uniek, wat maakt mij ‘ik’  
en hoe verhouden zich ons lichaam en dat wat we onze ‘ziel’ noemen. 

De vrijdag ging over ‘luisteren naar je ziel’. We openden met het lied ‘Als 
je niet luistert naar je ziel…’ van Lenny Kuhr, en werden door collega pastor 
Annelies van den Boogaard meegenomen in haar inleiding over de taken van 
de ziel. Aan de hand van acht werkwoorden (vertrouwen, willen, durven, 
kunnen, trouw zijn, liefhebben, zorgen en wijs worden) werden deze grote 
vragen wat meer concreet. We stelden onszelf de vraag: welk van deze 
woorden raakt aan ons leven, wat resoneert in onze ziel en dient zich nu 
bij me aan? 

Na de avondmaaltijd waren we welkom in de gebedsdienst in de kapel van 
Huize Sint Jozef. We merkten, net als in de andere vieringen, dat er aan 
ons en ons thema van deze dagen, was gedacht bij de keuze van de lezin-
gen en de liederen. Zo hoorden we lezen uit Prediker 3, over dat alles een 
tijd heeft… Die avond deelden we met elkaar welk werkwoord ons geraakt 
had en maakten een lange lijn met mooi kaarten. Later die avond was het 
een gezellige drukte. 

Op zaterdag ging het om ‘zorgen voor je ziel’. We begonnen de ochtend 
met een Lectio Divina van psalm 84 en lieten onze ziel raken door deze 
oude woorden die we ‘als nieuw’ probeerden te horen. Vervolgens gingen 
we in groepjes met elkaar in gesprek over ‘ons’ werkwoord, ingedeeld met 
‘soul-mates’ die hetzelfde woord opschreven. Omdat het een mooie herfst-
dag was, deden velen dat buiten in het zonnetje. We sloten onze gesprek-
ken gezamenlijk binnen af met het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’. 
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‘Zoektocht naar mijn ziel’ 

Na de warme lunch, waren we welkom in de middagviering, deze keer in de 
kerkzaal. Aansluitend begonnen we in tweetallen aan een ‘stilte- of Emmaus-
wandeling’. Langs het water liepen we eerst even in stilte om vervolgens 
elkaar om en om te vertellen over ‘ons’ werkwoord. Halverwege streken we 
neer bij ‘Bolle Jan’, waar voor ons gereserveerd was voor een drankje. 

’s Avonds beleefden we een prachtige avond met enkele van de zusters. Met 
een PowerPointpresentatie lieten zij iets van hun geschiedenis zien. Toen 
kregen we een ‘kijkje in de ziel’ van twee zusters, die ons iets vertelden over 
hun roepingsverhaal. De verrassing van de avond was dat zij – in hele mooie 
kleurige kleding – lieten zien hoe zij hun geloof blij en vrolijk beleven en 
dat ook tot uitdrukking brengen in dans. Ten slotte gingen zij rond met een 
mandje waaruit we twee papieren ‘frommeltjes’ mochten kiezen. We werden 
genodigd die in één van de bordjes met water te leggen die voor ons op tafel 
klaar stonden. Langzaam gingen ze open en ontvouwden zich … bloemblaad-
jes, met in het hart van de bloem een trefwoord. Een woord voor onze ziel. 
We waren allemaal ontroerd door deze mooie avond. Johan en Dyane brachten 
ons vervolgens in andere sferen, door ‘Hints’ met ons te spelen, wat af en toe 
tot grote hilariteit leidde. 

Op zondag waren we na het ontbijt welkom in de eucharistieviering, waar we 
voluit de oecumenische gezindheid proefden. ‘Bezield op weg’ was het thema 
van deze derde dag. We luisterden om te beginnen naar het lied ‘Pelgrim’ van 
Enya. Aansluitend hoorden we een prachtige mystieke tekst van Iris van Haar-
en, uitgekozen door Dyane, over God die nooit niet is. In stilte gingen we voor 
onszelf na: hoe maak ik voor mijzelf de balans op, wat zou mijn ziel nu goed 
doen en wat heb ik nodig om ‘bezield op weg te gaan’. In tweetallen spraken 
we daar over verder met elkaar.

Namens de voorbereidingsgroep, Annelies van den Boogaard, Cunera Buist, 
Johan van de Craats, Annie van Dijk, Dyane Hulsebos, mag ik zeggen dat we 
terugkijken op een paar inspirerende dagen. Met dank aan ieders bijdrage en 
aan de zusters met hun geweldige gastvrijheid. 

Ds. Renske Zandstra 
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We kennen Toon Tellegen wellicht allemaal 
van zijn filosofische en poëtische dierenver-

halen die kinderen en volwassenen aanspreken. 
Hij bespreekt diepgaande thema’s in eenvoudige, 
betoverende taal. In zijn boek ‘God onder de 
mensen’, verschenen in 2022, is God het thema. 
Soms is hij een kluizenaar, een balletdanser, een 
overlast gevende buurman of zit hij in iemands 
hoofd. Hij lijkt veel op een mens: hij is liefdevol 
maar soms ook onredelijk, zelfverzekerd maar 
soms ook onzeker. Toch is hij steeds God. Telle-
gen verwoordt in korte verhalen onze ideeën en 
verlangens over het bestaan van God op een diep-
zinnige, maar ook heel geestige manier.

In de podcast ‘Scheppings-
drift’ over Kerst belichten 

Allard Amelink, podcastma-
ker en kunstkenner, Lieke 
Wijnia, conservator van het 
museum Catharijnecon-
vent, Ab Nieuwdorp, pre-
sentator van NPO 4 en de 
theoloog en schrijver Alain 
Verheij het kerstverhaal, 
ieder vanuit hun eigen per-
spectief. Aan de hand van 
beeldende kunst, religie, muziek en film gaan ze op zoek naar de betekenis 
van dit oude Bijbelverhaal voor vandaag de dag. Hoe verhoudt de uiterlijke 
kant van Kerst zicht tot de ‘echte’ boodschap? U kunt het allemaal beluiste-
ren op Internet (typ hiertoe de woorden ‘Scheppingsdrift Kerst’ in).

Cunera Buist en Hélène Röling
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In Memoriam

Op zondag 27 oktober is stilletjes overleden mevrouw Henny Linthorst – 
Claes. Ze mocht 85 jaar worden. Een leven waarin zij haar eigen weg is 

gegaan en waarin zij haar vele talenten heeft laten bloeien. Henny was een 
lieve, zorgzame en betrokken moeder en oma. Daarnaast was zij ook een 
zelfstandige vrouw. Zelf geld verdienen heeft zij altijd belangrijk gevonden. 
Zij was al in haar tijd een beeld voor de vrouw van de toekomst: het hele 
huishouden runnen en daarnaast was ze lerares wiskunde. Er was weinig tijd 
voor ontspanning. Ze was eigenlijk altijd druk en vaak voor andere mensen. 
Zo hielp ze leerlingen, soms jarenlang, die volgens haar prima schoolresul-
taten zouden moeten kunnen halen met wat extra hulp. Lesgeven was echt 
haar roeping. Maar ook in onze kerk was ze lector en deed een aantal jaren 
de kinderwoorddiensten, ook om kinderen iets te leren. Een half jaar gele-
den verhuisde ze naar een verzorgingshuis, nadat ze lang liefdevol door haar 
kinderen thuis verzorgd was. Daar kwam een vredig einde aan haar leven.
Haar afscheidsviering was maandag 4 november, waarna we haar lichaam te 
ruste hebben gelegd bij haar man Paul op ons kerkhof.

 ‘De namiddag van het christendom’

Tweede serie gesprekken over het boek ‘De namiddag van het  
christendom’ van de Tsjechische theoloog Tomas Halik

Na een zinvolle bespreking van dit boek met een eerste groep, is er 
op aanvraag van enkele parochianen een tweede mogelijkheid om 

deel te nemen: dit keer niet op dinsdagmorgen, maar op donderdag-
morgen 9-16-23-30 januari  van 10.30 tot 12.30 uur, in de pastorie. 
Vanaf 10.00u. is er koffie/thee. Deelname is gratis. Wij bespreken 
dan iedere keer, in deze groep van ongeveer 10-12 personen, vier 

hoofdstukken uit bovenstaand boek; dus op donderdag 9 jan. hoofdstuk 1 t/m 4. 
De schrijver analyseert veelzijdig onze seculiere cultuur, met suggesties hoe wij 
als kerk(en) daarin zinvol verder kunnen functioneren. Oecumenisch hoogleraar 
Peter Nissen zegt: ”Dit boek moet iedere christen gelezen hebben”. Indien u 
hieraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Nicole Buijtendijk: secretariaat-
olvbilthoven@gmail.com (met naam, adres en tel.); of per tel.: 030 274 01 44 .  
Graag vóór 16 december a.s. Met de goede wensen voor een mooie en zinvolle 
Advent- en Kersttijd, groet ik u hartelijk.                            

Gerard Weersink
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Notarissen Houwing van Beek
‘Altijd betrokken, altijd dichtbij!’ 

Bilthoven • 030 229 0811 
www.houwingvanbeek.nl

mt interiors, De Bilt
interieurontwerp

tuinontwerp – kleuradvies
06-451 452 69 www.mt-interiors.nl

Barbara Uitvaartverzorging
Utrecht

030 296 66 66
www.barbarauitvaart.nl

Spar Jan Mons
Bilderdijklaan 106 • Bilthoven

 030 228 21 80
www.sparmons.nl

Drent uitvaartverzorging, Zeist e.o.
Samantha Drent

030 2901451 
www.drentuitvaartverzorging.nl

Luxe Bakker Krijger
Bilderdijklaan 59 • Julianalaan 40 

Bilthoven • 030 228 29 12

Steenhouwerij Joh. Jansen en Zn.
Persoonlijke grafmonumenten

030 2516955 • Utrecht 
www.steenhouwerij-jansen.nl

Van Doeveren • Buro voor Architectuur
nieuwbouw en restauratie Frankrijk 

033 277 31 52 • Scherpenzeel
www.houwingvanbeek.nl

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven 

Kerkelijk Bureau
Gregoriuslaan 8, 030 228 26 55 
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur 
Informatie en misintenties.
 
Financiële en kerkhofadministratie 
Nicole Buijtendijk, tel. 030 2740144 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 
Bereikbaar ma, wo en vr 09.00-12.30 uur 

Bankrekeningnummer en kerkbijdrage 
NL38 ABNA 0218 7471 95 
t.n.v. Martha en Mariaparochie.
Bijdragen zijn bestemd voor de OLV. 

Verzoek om ziekenbezoek en dopen 
via de kerktelefoon 06 450 328 62 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Uitvaarten, begrafenissen, kerkhof 
Philip Vos, 06 237 85 707 

Redactie 
Nicole Buijtendijk, Jacques Reijniers, 
Homme Heringa, Fernande Probst

Kopij 
Aanleveren per e-mail: 
secretariaatolvbilthoven@gmail.com 

Kopijdatum volgende nummer 
10 december. 
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